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4e zondag( zondag Laetare)
Lezen Jeremia 29:1-14
‘Ik zal je een hoopvolle
toekomst geven’
(Jeremia 29:11)

Een hoopvolle toekomst

Vandaag is het een klein beetje _ |
Het donkerpaars van boete en inkeer kleurt roze.
We worden opgeroepen om ons té verheugen

(laetare). Oordeel is niet Gods laatste maar voorlaat
woord. Zijn laatste woord is genade. Pasen!




Jeremia beseft dit.

Hij schrijft namens koning Sede
van Juda een brief aan de balli
Ballingschap is niet Gods laatsté
maar het voorlaatste. Het laatsté
hoopvolle toekomst! Een hoopvolle toekomst begint
met gebed en inzet voor vrede en voorspoed voor d¢
stad, zelfs voor Babel!

Meditatieve tekst

Bloem
als gevouwen handen.
Biddend
om het vredesteken
uit de hemel.



