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3¢ zondag (zondag Oculi)
Lezen Jeremia 26:1-19
‘Misschien zullen ze luisteren
en met hun kwalijke praktijken breken’
(Jeremia 26:3)

Wie weet?

Slechts één ding lijkt zeker in het leven,
namelijk dat veel onzeker is. w2
Wat gebeurt er morgen? A
Hoe zal mijn leven verlopen?

Ook God is in dit bijbelgedeelte

onzeker of hij gehoor zal vinden.



Jeremia moet namens God
het volk oproepen te breken
met hun kwalijke praktijken.
Maar zullen ze luisteren

en tot inkeer komen?
Jeremia heeft het gemerkt. &«
Na zijn preek ontsteekt het volk in woede. Vs,
Men wil hem doden.

Gelukkig zijn er rechters

die beseffen dat hij woorden van God spreekt.

Verwachtingvol slaat God,
slaat Christus zijn ogen op.
Zullen ze naar mijn woorden
luisteren?

Het antwoord is aan jou.

De paarse bloemen van de primula
symboliseren de donkere ogen
waarin het licht niet weerkaatst.




Meditatieve tekst
Gedoofde ogen met
sporen van licht
gehoorde waarschuwingen




