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“Weer aan de slag” 
 
“Het is wel waar dat je een dwaas bent als je je armen over elkaar slaat en 
niets doet, want dan verhonger je door je eigen luiheid. Maar toch is een 
beetje rust beter dan veel gezwoeg en veel teleurstellingen.” 
(Prediker 4: 4-6, BasisBijbel) 
 
Een beetje rust… Dat wil zeggen dat je de juiste balans ervaart tussen werk 
en vrije tijd. Dat geldt voor mensen die in het arbeidsproces staan, jonge 
mensen die bezig zijn met hun opleiding en de senioren die genieten van 
pensioen en nochtans een gezonde hoeveelheid werk verrichten. Die balans 
heb je zelf in de hand!  
In de afgelopen periode zijn velen met vakantie gegaan, op zoek naar rust 
en ontspanning en aangename verpozing in binnen- of buitenland. 
Daarmee werd de werkdruk en prestatiedruk tijdelijk doorbroken en daalde 
de stressfactor. Maar hoe voorkomen we dat opnieuw een veeleisende 
omgeving beslag legt op onze tijd en energie? Hoe voorkomen we het 
zwoegen dat tot veel teleurstellingen leidt?  
 
De prediker stelt alleen maar vast; hij neemt waar wat gebeurt in de 
samenleving. Maar hij vertelt ons niet hoe we die juiste balans kunnen 
vasthouden. Hij waarschuwt voor luiheid en stress als beide uitersten maar 
zwijgt over de gulden middenweg. Hij reikt geen kant-en-klare oplossing 
aan. Met andere woorden: We moeten er zelf mee aan de slag. Hier ligt een 
persoonlijke verantwoordelijkheid die afhankelijk is van ieders persoonlijke 
omstandigheden.  
Binnen de christelijke gemeente zien we naar elkaar om. We zijn betrokken 
op elkaar en leven met elkaar mee en daarbij sluiten we niemand uit. Soms 
zijn personen heel zichtbaar en aanwezig in hun omzien naar elkaar. Soms is 
dat omzien er wel maar veel minder zichtbaar en op de voorgrond. In de 
kerk hebben we verschillende rollen en taken maar we delen de oproep van 
Jezus om bewogen te zijn met onze naaste. Het is dan niet vreemd een 
zuster of broeder aan te spreken op de juiste balans tussen energie geven 

Meditatie 
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en energie ontvangen. “Hé, hoe gaat het met jou, kan je het aan of heb je 
rust nodig.” Daarmee voorkomen we veel teleurstellingen bij de ander. Het 
is jammer als mensen gaan vastlopen, gestrest raken en verwikkeld in een 
burn-out.  
 
Prediker stelt vast dat een mens niet volmaakt is en eindeloos in het 
presteren en produceren. We hebben het nodig zo nu en dan met de armen 
over elkaar te zitten, te rusten en op te laden. Zie daarbij niet over het 
hoofd dat naast werk, studie en gezinsstress ook socialmedia een rol speelt. 
De constante druk om online te zijn.  
En als er dan een korte tijd is geweest dat je rusten kon (Een beetje rust, 
zegt Prediker) en je hebt de gezondheid en energie om weer aan de slag te 
gaan; doe het dan met mate! Blijf zoeken naar een prettig evenwicht 
waarmee je plezier houdt in je taken en verantwoordelijkheden. Geloof dan 
dat God nooit meer verwacht dan dat Hij weet dat jij geven kan. En in al het 
andere voorziet Jezus. Dat mag ook weer ons geloof en onze 
gemeenschappelijke overtuiging zijn in het werk en de dienst die 
aanstaande is. In deze uitgave van het kerkblad worden de eerste tekenen 
van het aanstaande winterwerk zichtbaar. Hier en daar gaat het werk weer 
opgepakt worden door vele vrijwilligers en ambtsdragers in het huisbezoek, 
jeugd- en kinderwerk, diaconale ontmoetingen en tal van werkgroepen en 
voorbereidingsgroepen. Al dat werk verrichten we samen om dienstbaar te 
zijn aan onze gemeente en onze kerkdiensten en daarmee aan Gods 
koninkrijk. Samen spreken we onze hoop en ons gebed uit dat bij al dat 
werk we het evenwicht bewaren om blij te zijn in wat we doen mogen, 
sterk te zijn in wat om veel aandacht vraagt en trouw te zijn in wat op onze 
weg komt. 
 

God roept ons allen, tot de daad; 
Zijn werk wacht, treedt dan aan 
en weest gereed om elke weg, 
die Hij u wijst, te gaan. 
Gezang 474 LvK* 

 
*Helaas niet meer opgenomen in het Nieuwe Liedboek, misschien vanwege 
die “broeders" die ik (zo vrij als ik ben) heb verwisseld met “allen”. ;-) 
 

Ds. Peter van Bruggen  
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Datum Tijd Voorganger/ 
bijzonderheden 

Extra collecte 

03-09 09.30 Ds. Van Bruggen, 
koffiedrinken na de dienst 

KiA Werelddiaconaat 
Israël 

10-09 09.30 Ds. Van Bruggen Prot. Kerk, kinderen en 
jongeren 

17-09 09.30 Ds. Van Bruggen 
 

KiA Werelddiaconaat 
Myanmar 

24-09 09.30 Ds. Spaans KiA Werelddiaconaat 
Syrië 

01-10 09.30 Ds. Van Bruggen, 
Israëlzondag 

Kerk en Israël 

 
  

Rooster kerkdiensten 
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Datum Tijd Wat Waar 

06-09 19.30 Kerkenraadsvergadering Bij de Koster 

07-09 14.00 Seniorenbijeenkomst; 
Zie info bij Activiteiten 

Wozoco 

09-09 10.00- 
17.00 

Openstelling Moriakerk; 
Zie info bij Uit de kerkenraad 

Moriakerk 

13-09 11.30 Lunch voor senioren; 
Zie info bij Activiteiten 

Bij de Koster 

05-10 14.00 Seniorenbijeenkomst; 
Zie info bij Activiteiten 

Wozoco 

 
 
 
 
 
 

 
  

Agenda 
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Bedankjes 
We willen iedereen hartelijk danken voor alle wensen, attenties en kaarten 
naar aanleiding van ons 60-jarig huwelijksfeest. 
 
Willem en Martina Gabriëlse 

 
 
Wij waren zeer verrast door alle kaarten en attenties die wij mochten 
ontvangen bij ons vijftigjarig huwelijksjubileum. 
Onze hartelijke dank daarvoor. 
 
Kees en Julia Gabriëlse 
 
 
Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten en attenties die wij 
kregen ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk. 
 
Leen en Tannie Minderhoud 
 
 
 
 
  

Uit de gemeente 
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In memoriam Theo Verhage 
Op 21 juni jl. overleed plotseling ons gemeentelid Stephan Joost Verhage (J. 
Brasserstraat 27), beter bekend als Theo. Hij is maar 53 jaar geworden. 
Theo bleek rond zijn achtste levensjaar een progressieve vorm van 
spierdystrofie (‘ziekte van Becker’) met zich mee te dragen, die hem 
langzaam sloopte. Telkens moest hij weer een stukje mobiliteit of andere 
vitaliteit inleveren. Opvallend was hoe dapper en geduldig hij daaronder 
bleef. Door alles heen bleef zijn positieve instelling, gemotiveerd om van 
zijn leven te maken wat er (nog) van te maken viel. Zo heeft hij ook gewerkt 
bij de provincie, totdat het niet meer ging. Ondanks de ziekte heeft hij nog 
volop van het leven kunnen genieten en er heel wat uit weten te halen. 
Die positiviteit had ongetwijfeld te maken met zijn geloof: Theo was een 
meelevend kerklid en koesterde een sterke verwachting van het nieuwe 
Jeruzalem, waar geen ziekte of handicap meer zal zijn. In 1991 heeft hij 
belijdenis gedaan in Bethel. 
Op woensdag 28 juni werd hij hier in Westkapelle bij de vuurtoren 
begraven, na een afscheidsbijeenkomst in de Moria. Daarin was ik de 
voorganger, in verband met de vakantie van collega Van Bruggen. We 
zongen en beluisterden liederen die Theo na aan het hart lagen, en de 
Schriftlezing ging over het nieuwe Jeruzalem: Openbaring 21:1-5a, 23-27; 
22:3-5. Waar in deze wereld licht en duisternis altijd allebei aanwezig zijn, is 
in Gods nieuwe wereld Zijn Licht het enige dat overblijft. Moge dat 
vooruitzicht troost bieden aan Theo’s ouders en broer Adjan met zijn gezin, 
en aan alle anderen voor wie het heengaan van Theo gemis brengt. 
 
Ds. A. Spaans 
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In memoriam Ellen Jongepier-Brasser 
Op dinsdag 27 juni jl. is ons gemeentelid Pieternella Jongepier-Brasser 
overleden op de leeftijd van 73 jaar. Zij woonde met haar man Dave op 
Europaplein 2. Zij kregen twee dochters: Manon en Muriël. 
 
Ellen was een liefdevolle en betrokken moeder. Zij was graag thuis, hield 
van structuur in haar dagelijkse leven en voelde zich daarbij het prettigst. 
Samen met Dave genoten ze van de kleinkinderen en waren superblij toen 
in een later stadium kleindochter Megan werd geboren. 
 
Ellen werd twee jaar geleden ziek. Na een operatie en behandelingen was 
er hoop op genezing. In die periode genoot ze van de familiebijeenkomsten 
en ze was heel dankbaar dat ze nog enkele hoogtepunten van de 
kleinkinderen mocht meemaken. Echter na een tijdje ging haar gezondheid 
achteruit. Na een laatste ziekenhuisopname kwam ze naar huis en dat viel 
haar zwaar. In deze moeilijke periode werd ze gesterkt door haar geloof en 
daarvan mocht ze getuigen met het lied “Ik zie een poort wijd open staan”.  
 
De afscheidsbijeenkomst vond in besloten kring plaats in het gebouw “Bij 
de Koster” o.l.v. ds. Beukenhorst uit Oostkapelle. De overdenking was naar 
aanleiding van Psalm 23, waarna de begrafenis volgde. 
Dat Dave, de kinderen Manon en Muriël en hun gezinnen in tijden van 
verdriet en gemis troost en bemoediging mogen ontvangen van God. 
 
Nelleke Reijnierse 
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In memoriam Jan Lous 
Op 30 juni 2023 is overleden ons gemeentelid Jan Lous op 84-jarige leeftijd. 
Hij is in 1939 geboren in Zoutelande. Na de lagere school ging hij naar de 
ambachtsschool in Middelburg, waar hij leerde voor elektricien. Hij vond 
werk bij de fa. Roelse in Westkapelle en leerde verder op de avondschool. 
Op zijn 18e ging hij vrijwillig bij de Marine, maar dat viel tegen. Gelukkig kon 
hij vroegtijdig stoppen en weer terug naar zijn oude baas.  
Jan kon goed voetballen en speelde in het 1e elftal van De Meeuwen. Later 
stapte hij over naar De Noormannen. De “jongens uit Zoutelande” gingen 
regelmatig uit in Westkapelle. Daar ontmoette hij Jo Louwerse, waarmee hij 
in 1964 is getrouwd. Ze gingen inwonen bij de ouders van Jo in de 
Noordstraat. Achter in de tuin in de Papestraat werd een huis voor het 
jonge paar gebouwd. Groot was het verdriet toen er een levenloos zoontje 
werd geboren.  In 1966 werd er gelukkig een gezonde zoon geboren, Eric. 
Zes jaar later volgde Erwin.  
Een grote hobby was het houden van duiven, in zijn jeugd samen met broer 
Piet. Later in Westkapelle had hij zijn eigen duiven. Hij was ook graag aan 
het klussen. 
Vanwege gezondheidsklachten moest Jan voortijdig stoppen met werken en 
kwam er tijd vrij voor vakanties en uitstapjes. Dat was genieten. Hij genoot 
ook erg van zijn gezin en zeker ook van de kleinkinderen. 
Acht jaar geleden kreeg hij een beroerte, daarna bleef zijn gezondheid 
redelijk stabiel, maar de laatste paar jaar ging het bergafwaarts. Zijn wereld 
werd steeds kleiner. Hij ging met tegenzin naar de dagbesteding in de 
Brouwershof, maar droeg zijn lot zonder klagen. Opname in een 
verzorgingstehuis werd noodzakelijk, begin mei in de Waterwel en korte tijd 
later kon hij naar De Kreek. Daar is hij op 30 juni geheel onverwacht 
overleden. Op 6 juli is Jan begraven op de begraafplaats bij de toren na een 
afscheidsbijeenkomst Bij de Koster.  
We wensen Jo, haar gezin en de familie veel sterkte en Gods nabijheid toe 
in het verdriet om het overlijden van Jan. 
 
Kees de Pagter 
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In memoriam Lou Janisse 
Op 11 juli 2023 is overleden ons gemeentelid Lou Janisse op de leeftijd van 
72 jaar. Lou was de tweede van een gezin met zes kinderen en is geboren 
en getogen in Westkapelle. Na de lagere school, de ambachtsschool en de 
MTS ging hij werken op de tekenkamer bij De Schelde in Vlissingen. Hij was 
een trouwe en gewaardeerde collega en “overleefde” vele reorganisaties. 
Hij is er tot aan zijn pensioen in 2016 blijven werken, altijd met veel plezier 
en door weer en wind op de fiets. Lou was bijna 40 jaar getrouwd met 
Margreet. Ze kregen een dochter Anne en een zoon Lourens. In januari 
2023 is hun eerste kleinkind geboren. 
Lou was een tevreden mens en een stille genieter. Rustig en weloverwogen. 
Hij genoot van zijn gezin, de vele vakanties in Frankrijk en Ierland en later 
ook Dubai, waar zijn dochter en schoonzoon gingen wonen. Rommelen in 
de tuin en op zijn tijd een wijntje of een biertje. 
September vorig jaar kreeg Lou klachten. Men dacht aan een herseninfarct. 
Na een ziekenhuisopname en revalidatie ging het weer beter met hem, 
maar eind oktober moest Lou weer naar het ziekenhuis. Hij bleek een 
hersentumor te hebben. Een operatie volgde, daarna bestralingen en een 
chemokuur. Die kon echter niet worden afgemaakt, omdat zijn bloed niet 
meer herstelde. De geboorte van kleindochter Tess in januari was een 
opsteker in deze moeilijke periode, hij genoot ervan. Helaas ging Lou steeds 
verder achteruit. Hij is op 11 juli thuis overleden.  
In het vertrouwen dat de liefde sterker is dan de dood, heeft op 15 juli de 
afscheidsbijeenkomst plaatsgevonden in Middelburg, voorafgaande aan de 
crematie. Op hetzelfde moment luidde de kerkklok in zijn geliefde 
Westkapelle. 
We wensen Margreet, Anne en Maarten, Lourens, Angélique en Tess, 
familie en vrienden Gods troost en nabijheid toe. 
 
Kees de Pagter 
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In memoriam Mayke Louise van der Perk-Weerpas 
Op dinsdag 11 juli jl. is overleden ons gemeentelid Mayke Louise van der 
Perk-Weerpas op de leeftijd van 88 jaar. 
Mayke was getrouwd met Cor en na een tijdje in Rotterdam gewoond te 
hebben kwamen zij wonen in de Torenstraat. Samen werden ze de trotse 
ouders van vijf kinderen. 
Mayke was van beroep kleuterjuf maar na haar trouwen werd er van je 
verwacht dat je daarmee stopte. Zij was een opgewekte, zorgzame en 
liefdevolle moeder en oma. 
Naast de zorg voor haar drukke gezin was zij invaljuf op de kleuterschool in 
de Torenstraat. Ook is zij nog een periode ouderling in de Moria-kerk 
geweest. 
Naast veel vreugde in het gezin was er veel verdriet toen hun dochtertje en 
zusje Josephine als baby plotseling overleed. Opnieuw was er verdriet toen 
zoon Frank plotseling op 31-jarige leeftijd stierf en een jong gezin achterliet. 
Na de verhuizing van Mayke en Cor naar een appartement in het 
woonzorgcomplex bij de Kreek is Cor daar in 2014 overleden. De laatste 
jaren woonde Mayke in De Egelantier in Oostkapelle. Daar heeft ze nog een 
paar mooie jaren gehad. 
De afscheidsbijeenkomst was op 17 juli “Bij de koster”. Er werd geluisterd 
naar haar lievelingsliederen, waaronder het lied ”Er ruist langs de wolken”. 
Daarna volgde de teraardebestelling op het kerkhof bij de toren. Wij 
vertrouwen de kinderen Sam en Annelies, Marco en Joke en Mayke en 
Siem-Jan met hun gezinnen toe aan de troostrijke nabijheid van de Heer. 
 
Nelleke Reijnierse 
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In memoriam Leo Wisse 
Op 12 juli 2023 is overleden ons gemeentelid Leo Wisse op de leeftijd van 
61 jaar. Leo is geboren in Aagtekerke en opgegroeid op een boerderij, 
samen met vier broers en twee zussen. Daar was veel ruimte om te spelen 
en het was niet ver van de zee. Wellicht is toen al zijn fascinatie voor zee, 
strand, duin en het weer ontstaan. Het grootste deel van zijn loopbaan 
heeft Leo bij het Waterschap gewerkt. Daar kwam zijn passie voor alles wat 
met de zee te maken heeft goed van pas. In 1984 is Leo getrouwd met 
Heleen van Sluijs. Ze gingen wonen in de Beatrixstraat, waar Nicole en 
Frederique werden geboren. Ze verhuisden naar het ouderlijk huis van 
Heleen in de Noordkerkepad en daar werd Rosalie geboren. 
In 2015 zijn Leo en Heleen de Hendrikhof begonnen. In de schuur aan de 
Kerkeweg is een aantal vakantieappartementen gebouwd en een 
aanleunwoning voor de ouders van Heleen. Dat was een enorme klus, maar 
het resultaat mag er zijn. Leo was er trots op.  
Hij hield van surfen, skiën, schaatsen en zwemmen, maar leefde vooral voor 
zijn gezin. Hij was gek op zijn drie kleinzonen en drie kleindochters. De 
ziekte van Duchenne bij de kleinzonen bracht en brengt de nodige zorgen 
met zich mee, maar Leo wist daar zijn weg in te vinden, samen met Heleen. 
Mogelijkheden zoeken en zoveel mogelijk met en van ze genieten.   
Vorig jaar kreeg Leo hartklachten. Dat was een moeilijke tijd, maar dankzij 
de juiste medicijnen was daar na verloop van tijd goed mee te leven.  
Nog geen twee maanden geleden kreeg Leo klachten als niet goed bij de les 
zijn en niet op de juiste woorden kunnen komen. Uiteindelijk bleek dat het 
gevolg te zijn van een hersentumor. Het leek eerst nog goed te opereren, 
maar al vrij snel werd duidelijk dat operatie geen genezing meer kon 
brengen, slechts verlenging van zijn leven. Dat Leo echter tijdens de 
operatie aan een hartstilstand zou komen te overlijden, was niet te 
bevatten, wat een verdriet. 
Op woensdag 19 juli was er een afscheidsdienst in de Moriakerk met veel 
ruimte voor een ieders overtuiging, naar de wens van Leo. Daarna is hij 
begraven op het kerkhof bij de toren. We wensen Heleen en haar dochters 
Nicole, Frederique en Rosalie met hun gezinnen en moeder Van Sluijs, 
familie en vrienden Gods troost en nabijheid toe.  
 
Kees de Pagter 
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In memoriam Cornelia Brasser - Priester 
Op 25 januari 1920 werd ze op Beveland geboren, Kee Priester. Ze groeide 
op in de bedrijvigheid van een boerderij samen met haar ouders, broers en 
zussen. Lange tijd heeft ze de zorg op zich genomen van het bedrijf en het 
gezin en tot aan haar trouwen was ze toegewijd aan haar beide broers die 
op de boerderij achterbleven. Ze huwde Jan Brasser en vestigde zich op 
Wasschappel en vond haar plekje in het dorp. Ze kende haar vaste kringetje 
vriendinnen en liep haar vaste rondje.  
Ze was getuige van de wederopbouwperiode van Westkapelle en ze heeft 
haar steentje daar bescheiden aan bijgedragen. Kee bleef graag een beetje 
op de achtergrond maar nam de dingen in haar omgeving nauwkeurig in 
zich op. Ze kon veel vertellen en herinneren en wist al snel over wie het 
ging. De kerk nam geen prominente plaats in en het gesprek over geloof 
was er nauwelijks. Toch was er belang bij een woordje over God en kende 
ze de verhalen uit de bijbel. Daarmee was er een opening waarmee de Here 
soms wonderlijk Zijn weg mee gaat. In de overdenking bij de uitvaart werd 
gesproken van de Goede Herder die Zijn stem doet horen en die we 
herkennen, al is het maar van een ver verleden. Waaraan we horen hoe Hij 
onze naam noemt. Op de hoge leeftijd van 103 jaar is Kee Brasser-Priester 
op 15 juli 2023 overleden in alle rust en stilte na een lang en voldragen 
leven. Haar zus en broer en enkele neven en nichten wensen we een 
dankbare herinnering toe.  
 
Ds. Peter van Bruggen 
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In memoriam Willemina Verstraate-van Sluijs 
Op 24 juli 2023 is overleden ons gemeentelid Willemina Verstraate-van 
Sluijs op de leeftijd van 89 jaar. In 1934 is ze geboren en groeide op op een 
boerderij aan wat toen de Grindweg heette en wat nu een deel van De 
Casembrootstraat is. Op die plek woont nu haar zoon Peter.  
Ze zat op de lagere school toen de oorlog uitbrak. Tijdens het 
bombardement is ze veel familie verloren, waarover ze vertelt in de 
documentaire “Stille getuigen van de Slag om de Schelde”. Het gezin  
vluchtte naar Aagtekerke en later naar Wolphaartsdijk. Na de lagere school 
had ze graag naar de huishoudschool gewild, maar de koeien moesten 
worden gemolken en op het land was er ook van alles te doen. Ze ging op 
naailes in Domburg en haalde daar het diploma costumière. Naaien en 
handwerken deed ze graag. 
Ze kreeg verkering met Piet Verstraate en in 1963 zijn ze getrouwd. Ze 
gingen wonen in de Koestraat en kregen twee kinderen; Ellen en Peter. 
Mien was een zorgzame vrouw. Dat kwam tot uiting in de zorg voor haar 
gezin, haar ouders, zus, ooms en tantes. Ze genoot veel van haar gezin en 
niet te vergeten van het verzorgen van de duiven van Peter. Tien jaar 
geleden zijn ze verhuisd naar Krekepad 73. In 2017 is Piet overleden. 
Gelukkig kon ze zichzelf goed bezighouden met handwerken, lezen en 
legpuzzels. 
De laatste jaren waren er geregeld ziekenhuisopnames nodig en volgden er 
periodes van revalidatie, die ze met geduld doorstond. Half mei moest ze 
weer naar het ziekenhuis omdat ze gevallen was. Revalidatie in het Gasthuis 
volgde. Ze leek toch weer naar huis te kunnen, maar dat kon vanwege 
complicaties helaas niet doorgaan. Haar krachten namen af en op 24 juli is 
ze in het Gasthuis in het bijzijn van haar familie overleden. Op 31 juli was er 
een afscheidsbijeenkomst Bij de Koster. Daarna is Mien begraven op de 
begraafplaats bij de vuurtoren. 
We wensen Ellen en Peter en hun gezinnen Gods troost en nabijheid toe in 
het gemis van hun moeder en oma. 
  
Kees de Pagter 
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In memoriam Catharina Anna Maria Boogaard-Peters 
Op 10 augustus 2023 is overleden ons gemeentelid Catharina Anna Maria 
Boogaard-Peters op de leeftijd van 80 jaar. Ina is in 1943 geboren in 
Koudekerke. Ze groeide op in Vlissingen, waar haar ouders een winkel 
hadden aan het Bellamypark. Daar werden sieraden en horloges verkocht. 
In 1964 is ze getrouwd met Rogier Boogaard en ze hebben nog even 
gewoond in een noodwoning op ’t Vroon, tegenover de toenmalige 
broodfabriek. Later verhuisden ze naar de Utrechtsestraat. Daar werd 
dochter Elma geboren.  
Ina was werkzaam als gezinsverzorgster en actief in het kerkenwerk, zoals 
het brengen van bezoekjes. Ook was ze lid van de christelijke 
vrouwenvereniging “Passage”.  Daar ging ze heel graag en trouw naar toe. 
Een rondreis door Israël, samen met haar man, maakte grote indruk.  
Ze had geen gemakkelijk leven. Haar man had een spierziekte en is in 1999 
overleden. Veel zorgen waren er ook om Elma, die ook een spierziekte had. 
Zij is overleden in 2019, slechts 52 jaar oud. Ook dat verlies viel haar zwaar, 
maar haar geloof hield haar staande. Het was niet altijd makkelijk om 
contact met haar te krijgen, maar toch was ze blij met bezoek en aandacht, 
zeker vanuit de kerk.  
De laatste jaren namen haar krachten af en langer thuis blijven was geen 
optie meer. In mei is ze naar Hof ’t Seijs in Middelburg gebracht en daarna 
naar de Zoute Viever in Oost-Souburg. Daar is ze op 10 augustus overleden 
in het bijzijn van haar mantelzorger Tonny, die jarenlang veel voor haar 
heeft gedaan. Op 12 augustus heeft de crematie plaatsgevonden. 
We wensen Gods troost en nabijheid toe voor hen die zich met haar 
verbonden voelen. 
 
Kees de Pagter 
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Onze zieken 
In de afgelopen periode waren veel mensen van ons dorp in en uit het 
ziekenhuis. Voor zover het gemeenteleden betreft waarvan we het weten 
vindt u de meeste informatie op de ziekenbrief zodat ieder op eigen manier 
kan meeleven. Bij enkele broeders en zusters is het zorgelijk gesteld en is 
ingrijpende behandeling noodzakelijk. Vooral is dankbaarheid voor de 
goede zorg en professionele hulp die we in het ziekenhuis mogen 
verwachten. Juist op rustige momenten dringt het dan ook door dat we veel 
van de Here mogen verwachten en we in Hem veilig zijn. Daarin hebben we 
bemoediging nodig zoals dat ervaren wordt in een eenvoudig bezoekje, een 
gebed, een mooie kaart of een stille groet. In wat gaande is en wat 
aanstaande is wensen we Gods nabijheid toe. 
 
 

Overleden 
De overleden gemeenteleden staan in de verschillende In Memoria 
opgesomd. Dat maakt ons pijnlijk bewust dat ons leven kwetsbaar is en het 
sterven diepe wonden en leegte achterlaat. Niet altijd werd gekozen de 
kerk te betrekken bij de uitvaart, dat respecteren we als gemeente. Soms 
lijkt de rol van de kerk eenvoudig over- genomen met mooie muziek of een 
treffend gedicht waar nabestaanden troost en moed in ervaren. 
Rouwdragenden staan dan niet alleen in hun verdriet en gemis en dat 
wordt gewaardeerd. Toch gaat het niet buiten de gemeente om en zijn we 
bewogen om het heengaan van een gemeentelid als uniek onderdeel van 
onze gemeenschap.  
We hopen als kerk ook in de toekomst bij rouw en verlies van belang te 
kunnen blijven door de kracht en de hoop die we verkondigen. Dat we een 
gemeenschap zijn waarin ziekte en gezondheid, rijkdom en armoede, leven 
en sterven samen gedragen worden. 
 
 

  

Uit de pastorie 
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De gastspreker 
Zondag 13 augustus ging een Wasschappelse gastspreker voor: Sjaak de 
Pagter. Sjaak is zeker niet de eerste Westkappelaar met talenten en gaven 
in de verkondiging van het Woord. We kennen er meer van eigen bodem. 
Dat is mooi en daar mogen we dankbaar voor zijn. Dat we mogen zien dat 
God trouw is en Zijn beloften van generatie op generatie worden 
doorgegeven.  
Sjaak volgt in Houston een opleiding om zich te bekwamen en specialiseren 
in enkele onderdelen van het gemeenteleven. Dat doet hij naast zijn werk 
en in goede afstemming met zijn gezin. Het was fijn om hem in ons midden 
te hebben en we wensen hem en zijn gezin Gods zegen in de wijngaard.  
(De dienst is digitaal te bekijken en foto’s treft u op de site van de 
Moriakerk.) 
 
 

Clustermeeting 
Op maandag 11 september staat weer een clustermeeting gepland. Behalve 
een (verlate) evaluatie op de laatste zeer geslaagde clusterdienst zullen we 
ook stil staan bij het komende traject en de verschillende posities die we als 
gemeenten innemen ten opzichte van een gezamenlijke toekomst. Vanuit 
onze gemeente is dan vooral te denken aan wederzijdse versterking en 
bemoediging, gezamenlijke activiteiten en uitwisseling van ervaring en 
expertise. We hebben daarbij niet het doel om te komen tot een 
organisatorische eenheid of samengaan zoals dat bij de andere 
clustergemeenten wel het geval is. Niettemin vinden we het van groot 
belang actief en betrokken te zijn op het Cluster en samen mooie en 
vruchtbare ontmoetingen en activiteiten vorm te geven. 

 
Ds. Peter van Bruggen  
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Giften voor de kerk  
In de periode 24-06 t/m 20-08 ontvingen we voor de kerk de volgende 
giften: voor het onderhoud van de kerk € 50,- en 1 x € 50,-. 
  
De kerkrentmeesters  
 

 
Terugblik een Feestelijke kerkdienst 
Op zondag 6 augustus jl. vierden we dat de kerk in Westkapelle al bijna 
1300 jaar bestaat. Dat deden we met een aangepaste kerkdienst met een 
toepasselijke preek en liederen uit vervlogen tijden met als hoogtepunten 
de door het Koor Exaudi gezongen liederen met in het Wasschappels:  
‘s Oggens op strange en een eerbetoon aan onze vuurtoren: De trouwe 
wachter. 
De kinderen van de kindernevendienst hadden speciaal gemaakte 800+ 
vlaggen ingekleurd en zwaaiden daarmee om de feestvreugde een extra 
accent te geven. 
In deze drukbezochte dienst werd het prototype van het beeld van 
Willibrord, gemaakt door onze plaatselijke beeldhouwer Lein Kaland, 
overhandigd aan de Westkappelse gemeenschap. Na de dienst maakten 
velen gebruik van de gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie 
en een helemaal aan de feestelijke dag aangepast Petit Fourtje, met dank 
aan Bakkerij Koppejan, gezellig na te praten. 
  
 
Gemeente groeigroepen  
Sinds 2008 zijn er in Westkapelle Gemeente Groeigroepen.   
De gemeente groeigroepen zijn gespreksgroepen waarin we met elkaar 
onderwerpen bespreken die ons bezighouden. Ontmoeting, bemoediging, 
geloofsbeleving en delen is een centraal thema.  Met maximaal 10 
personen komen we om de beurt, bij een van de deelnemers thuis, één 
keer per maand bij elkaar.  

Uit de kerkenraad
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Op maandag 9 oktober 2023 om 19.45 uur op Torenstraat 33 te 
Westkapelle is de eerste avond van het nieuwe seizoen.   
Daarvoor nodigen we ook mensen uit die vrijblijvend eens kennis willen 
maken met een gemeente-groeigroep.   
Voor degenen die zich voor het eerst aanmelden vóór maandag   

9 oktober 2023 graag een bericht naar Jan Willem Reijnierse   

E-mail: westcape@zeelandnet.nl  

 
Expositie: “Westkapelle en haar kerken, 800+ jaar” 
Openstelling Moriakerk, Markt 67 te Westkapelle.  
Tijdens Open Monumentendag op 9 september is de kerk en de expositie te 
bezoeken van 10.00 – 17.00 uur. 
 
Bezoekers maken er naast het interieur van de Moriakerk, door de expositie 
“Westkapelle en haar kerken, 800+ jaar” kennis met het kerkelijk leven op 
het dorp.  
Wat vertelt de geschiedenis over de huidige drie kerken op Westkapelle; de 
Protestantse Gemeente, de Gereformeerde Gemeente en de Vrije 
Evangelische Gemeente? 
Tijdens de bezichtigingsdagen zal er iemand aanwezig zijn om een 
toelichting te geven over de expositie.  
 
Graag tot ziens op 9 september! 

 
Jaarrekening kerk en diaconie  
De jaarrekeningen van de kerk en de diaconie zijn weer goedgekeurd door 
het Classicale college voor de behandeling van beheerszaken (CCBB). 
Hieraan voorafgaand vindt er een heel traject plaats waarbij diverse 
vrijwilligers betrokken zijn. Dat zijn de boekhouders voor de kerk en 
diaconie en de personen die de controle uitoefenen.  
Daarbij noem ik Adrie Minderhoud die de boekhouding voor de kerk de 
afgelopen 36 jaar heeft gedaan. Voor de diaconie wordt de boekhouding 
door Wibo Verstraate gedaan. Ook noem ik de beide controleurs, Robbie 
Boogaard en Ellen Theune die de controle van de boekhouding verzorgen.  
Namens de beide colleges danken we jullie allen hartelijk voor jullie 
bijdrage aan dit belangrijke onderdeel van het kerkenwerk.  
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Betaling abonnement van de Kerkbode Noord- en West-Walcheren  
Als u een abonnement op de Kerkbode Noord- en 
West-Walcheren heeft, vragen we u om de kosten 
voor het jaarabonnement van 2023 te voldoen.  
De kosten voor het jaar 2023 bedragen € 20,00.  
Wilt u als u de betaling voldoet de volgende twee 
dingen vermelden: ‘Kerkbode 2023’ en uw adres. 
Zo kunnen wij nagaan of de betaling is gedaan en 
wordt voorkomen dat we u ten onrechte een 
herinnering sturen.  

Wij zien uw betaling graag tegemoet vóór 30 
september 2023.  Het bedrag kunt u overmaken 
op bankreknr. NL57 RABO 0314 4009 58 ten name 
van de ‘Protestantse Gemeente Westkapelle’ met in de omschrijving 
“Kerkbode 2023 en uw adres”.  
 

Betaling kosten van het Baken voor lezers die geen lid zijn van de  
Protestantse Gemeente Westkapelle  
Het Baken is gratis voor leden van de Protestantse 
Gemeente Westkapelle. Als u geen lid bent van 
onze gemeente en u ontvangt Het Baken, dan 
vragen we u de kosten daarvoor te voldoen.  
De kosten voor het jaar 2023 bedragen € 10,00.  
Wilt u bij de betaling van uw bijdrage het 
volgende vermelden:  
‘Baken 2023’ en uw adres zodat we kunnen 
nagaan of de betaling is gedaan.  
Wij zien uw betaling graag tegemoet vóór 30 september 2023.  
Het bedrag kunt u overmaken op bankreknr.: NL57 RABO 0314 4009 58 
ten name van de ‘Protestantse Gemeente Westkapelle’ met in de 
omschrijving “Baken 2023 en uw adres”.  
  

Bij voorbaat onze dank.  
Namens de kerkrentmeesters,  
Jan Willem Reijnierse  
Tel. 0118571844; email: westcape@zeelandnet.nl  
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Uitnodiging 
Startzondag voor het winterwerk 15 oktober met: 

 

 

 
 
 
 

Ontbijt  

We starten met gezelligheid! Met uw, jouw bijdrage gaan we samen zorgen 
voor een heerlijk uitgebreid ontbijtbuffet dat gereed zal staan vanaf 8.30 
uur ‘Bij de Koster’. Ook aan de kinderen wordt gedacht. Mocht je niet in de 
gelegenheid zijn om een bijdrage te leveren dan is dat geen probleem. Kom 
eten wanneer je wilt tussen 8.30 en 9.45 uur samen met familie en/of 
vrienden! Om 9.45 uur gaan we vanwege de hier opvolgende kerkdienst 
afsluiten.  
Zoals op iedere startzondag moet er nadien ook opgeruimd worden, dit keer 
na de kerkdienst. Mogen we een beroep op jou doen? Vele handen maken 
licht werk!  

Espresso-dienst  

Om 10.00 uur is er in de kerk een z.g. ‘Espresso-dienst’. Dat woord is 
‘geleend’ van onze partner gemeente in Duitsland, de Evangelische 
Kirchengemeinde Mülheim-Broich-Saarn. Enkele van onze gemeenteleden 
hebben tijdens de gemeentereis naar Mülheim van afgelopen april daar al 
mee kennisgemaakt. Het is een korte dienst van zo’n 30 à 40 minuten met 
momenten van mediatie, bezinning en muziek. (Als een Espresso: een kleine 
maar fijne koffie om van te genieten!)  
 
De voorganger is ds. P. van Bruggen. Er is kindernevendienst.  

 

 

Startontbijt (8.30 – 9.45 uur) 

Espresso-dienst  

(10.00 uur) 
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Wij hopen u/jullie met velen te kunnen ontmoeten, bij het 

ontbijt en/of in de kerk! 
 

Wilt u, wil jij, ook komen ontbijten? Dan graag dit strookje invullen.  
 
 

 
0   Ik wil graag komen ontbijten op zondag 15 oktober, met ………… (aantal) 
personen.  
 
0   Ik kan zorgen voor een bijdrage voor het ontbijtbuffet (b.v. broodjes, beleg 
e.d.). (Als u dit aankruist wordt u nog benaderd over wat uw bijdrage zou 
kunnen zijn en waar en wanneer dit ingeleverd kan worden.)  
 
Naam: ……………………………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………………………………. 

Telefoonnummer: …………………………………………………………….. 

E-mailadres: ……………………………………………………………………… 

 

Strookje graag inleveren uiterlijk 9 oktober a.s. bij één van de volgende 
adressen: Margreet de Pagter, Torenstraat 49, Maja Peene, Beatrixstraat 62, 
Wilma Dronkers, De Casembrootstraat 47 of Nella van Sluijs, Krekelstraat 15.  

 
Het jaarthema 2023-2024 van de Protestantse Kerk is: ‘Ga mee!’ Samen 
getuigen van geloof, hoop en liefde. We willen hierbij aansluiten en met 

deze zondag daar een begin mee maken! 
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V & T 2023-2024 boekje  
Met het Baken van september wordt het Vorming en Toerustingsboekje 
2023-2024 met daarin de activiteiten van de kerkelijke gemeenten uit het 
cluster bezorgd. Het is een gezamenlijk boekje waarin staat wat de vier 
gemeenten Domburg-Aagtekerke, Grijpskerke, Oostkapelle en Westkapelle 
voor u organiseren.  

 
 

 
 
Verantwoording collecten juni 2023 
 
1e collecte voor kerk en diaconie(tussencollecte) 
Deze bracht in juni op:                                                      €  1.073,39    
Een derde deel komt dus toe aan de diaconie              €      357,80   
en is daar naar overgemaakt. 
 
Collecten voor de Kerk 
4 juni    Beeld en Geluid                      €   118,50 
18 juni    Het Baken                               €   156,12   
 

Verantwoording collecten juli 2023 
 
1e collecte voor de Kerk en Diaconie (tussencollecte) 
Deze bracht in juli op:     €  702,80 
Een derde deel komt dus toe aan de diaconie  €  234,27     
en is daarnaar overgemaakt.  
 
Niet diaconale collecten (uitgang) 
9 juli   Onderhoud gebouwen      €  208,40      
16 juli   Onderhoud orgel               €  265,20 
30 juli   Beeld en Geluid                 €  275,20 
Er is ook een gift van € 50 binnen gekomen. 
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Diaconale collecten juni en juli 2023 
4 juni  Avondmaalcollecte noodhulp Jemen €  239,15 
11 juni   Binnenlands diaconaat   €  746,00 
25 juni   Stichting Figurant           €  440,80 
2 juli  KIA werelddiaconaat Indonesië  €  103,20 
23 juli        Fruit en bloemen   €  296,90 
30 juli  Avondmaalcollecte noodhulp Soedan €  253,10 
De diaconie heeft in deze maanden in totaal € 86,- aan giften ontvangen. 
 
Iedereen die hieraan heeft meegewerkt: Hartelijk dank!! 
 

Collectedoelen in september 2023 
(Tweede collecten c.q. uitgangscollecten) 
 

• 3 september   KIA  Werelddiaconaat Israël 
Israël - Jongeren leren meer over mensenrechten 
Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische 
realiteit van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma leert 
mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israëli’s - voor 
hun verplichte diensttijd begint - meer over mensenrechten en welke plek 
deze in het jodendom hebben. Ook zijn er ontmoetingen met 
leeftijdsgenoten, zoals Palestijnse jongeren uit de Westbank of asielzoekers 
uit Afrika. Hierdoor leren jonge studenten op een nieuwe manier naar hun 
landgenoten kijken. 
 

• 10 september    Kinderen en Jongeren 
Goed voorbereid met jongeren op weg 
Zijn jongeren de toekomst van de kerk? Nee, ze zijn waardevol om wie ze 
nu zijn. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze zich thuis 
voelen in de kerk en serieus worden genomen. Onderzoek maakt duidelijk 
dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op 
kinderen en jongeren. Daarom heeft de jeugdwerkorganisatie van de 
Protestantse Kerk seizoenspakketten gemaakt: een totaal jeugdseizoen aan 
materiaal voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen, uitgedacht in 
samenwerking met lokale gemeenten. 
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• 17 september   KIA Werelddiaconaat Myanmar 
Jonge mensen verbeteren hun landbouwproductie 
In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare 
groepen om op eigen benen te staan. In 10 dorpen verwerken jonge 
moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de 
gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten. 
 
Ze verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en 
te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig 
bestaan opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en 
kleinschalige leningen. 
 

• 24 september   KIA Zending  Syrië 
Syrië - Kerk als plek van hoop en herstel 
Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen 
verwoest. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal 
belang voor de stabiliteit in het land. De kerk is hier letterlijk en figuurlijk 
het middelpunt van de samenleving. Als zij weer is opgebouwd, kan ze haar 
onmisbare taak weer oppakken. 
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie kerken in Syrië op te 
bouwen. Herstel van de kerk betekent hoop voor de toekomst! 
 

• 1 oktober     Israëlzondag Kerk en Israël 
Kerk en Israël: onopgeefbaar verbonden 
Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het Joodse volk een wezenlijk 
onderdeel van de eigen identiteit. Daarom bezinnen we ons op de joodse 
wortels van ons geloof en bevorderen we het gesprek tussen joden en 
christenen. Ook staan we op tegen antisemitisme. In Nederland rusten we 
predikanten en gemeenten toe op het gebied van de relatie met het volk 
Israël. In Israël steunen we onder andere het werk van Nes Ammim, een 
internationale christelijke gemeenschap. 
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Goede-doelen-markt 14 juli 
De ZWO-commissie wil alle gulle gevers en vrijwilligers die een bijdrage 
hebben geleverd aan de Goede-doelen-markt op vrijdag 14 juli heel 
hartelijk bedanken. 
Dankzij jullie inzet hebben we een hele mooie dag gehad, met een 
prachtige opbrengst. 
Christel, de Spar en André zeevishandel willen we speciaal bedanken voor 
hun royale sponsoring! 
 
De kramen, verloting én de wafelverkoop hebben € 1.293,- opgebracht. 
Marco en Wibo hebben 55 kg kibbeling gebakken, met een opbrengst van  
€ 801,--     
Totale opbrengst € 2.094,--. Een groot bedrag!   
De “Delta voor Indonesië”, zal er heel blij mee zijn. 
 
 

Verzamelen postzegels 
Met ingang van heden, kunnen er alléén nog ansichtkaarten met een 
postzegel of losse postzegels ingeleverd worden in de kerk. Achter in de 
kerk staat een doos, waar u de kaarten/postzegels in kunt gooien. 
De kaarten/postzegels kunnen niet meer afgegeven worden bij Nellie 
Dominicus. 
De Zendingscommissie zal er zélf voor zorgen dat de postzegels 
meegenomen worden naar de regiovergadering t.b.v. Kerk in Actie. 
 
Vriendelijke groet, 
namens de ZWO 
Jan M./ Jan E./ Marco/ Coen/ Margreet/ Marieke 
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Novemberattenties van de Diaconie 
 
VOOR  DE ONTVANGERS VAN 80 JAAR EN OUDER VAN DE 
NOVEMBERATTENTIES  
In november willen we met een heleboel vrijwilligers weer de jaarlijkse 
novemberattentie bij u allen komen bezorgen. 
 
Maar mocht u als ontvanger liever geen bezoek willen of heeft u in het 
verleden aangegeven liever geen attentie met bezoek te willen ontvangen 
en wilt u dit wijzigen, dan kunt u dit hieronder aangeven:  
 

 
(naam) ………………………………………………………………………………….. 
 
(adres) ………………………………………………………………………………….. 
 
0    wil liever geen novemberattentie en bezoek 
 
0    wil zijn/haar eerder verzoek herzien en wil vanaf nu wel een bezoekje 
met attentie 
 
Indien nodig dan aankruisen wat gewenst is en dit strookje inleveren, voor 
20 september a.s., bij:  
Leuntje Cijsouw-Gabriëlse, Eva Besnyöstraat 26 of   
Nella van Sluijs-Verhage, Krekelstraat 15 
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BEZORGEN VAN DE NOVEMBERATTENTIES, WIE DOET ER MEE?  
In november willen we deze jaarlijkse attenties weer gaan bezorgen bij de 
oudere mensen van onze kerkelijke gemeente. Om deze actie jaarlijks goed 
en succesvol te laten verlopen zijn er veel vrijwilligers nodig!  
We hopen dat alle vrijwilligers die nu hierbij actief zijn, dit bezoekwerk 
willen blijven doen want daarvan is de diaconie afhankelijk. 
  
Zonder tegenbericht gaan we ervan uit dat de bezoekers weer mee willen 
doen, zo niet dan ontvangen we uw reactie hierover graag voor 20 
september 2023.  
Nieuwe vrijwilligers, (jonge) mannen en (jonge) vrouwen, kunnen we goed 
gebruiken, zij zijn van harte welkom! 
 
Door middel van onderstaand strookje kunt u zich aanmelden als nieuwe 
vrijwilliger of eventuele andere wijzigingen doorgeven.   
Wij hopen dat weer velen mee zullen doen. Een bezoekje is voor zowel de 
vrijwilliger als de ontvanger van de attentie een leuk ontmoetingsmoment!  
 

 

(naam) …………………………………………….  

(adres)……………………………………………... 

0    meldt zich aan als nieuwe vrijwilliger/bezoeker voor het bezorgen van 
de jaarlijkse attenties in november en wil graag  ……… adres(sen) bezoeken. 

0    wil dit jaar geen vrijwilliger/bezoeker zijn, maar wel in de toekomst. 

0    wil nu en in de toekomst geen vrijwilliger/bezoeker meer zijn.  

0    anders, n.l.   …………………………………………………………………………………… 

 

A.u.b. aankruisen wat gewenst is. Dit strookje, indien nodig, voor 20 
september 2023 inleveren bij: 
Leuntje Cijsouw-Gabriëlse, Eva Besnyöstraat 26 of   
Nella van Sluijs-Verhage, Krekelstraat 15 
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Lunch voor senioren 
Op woensdag 13 september is er weer een maaltijd voor senioren.  
Deze begint om 11.30 uur en is Bij de Koster, Markt 65. 
De lunch duurt tot ongeveer 13.30 uur en de kosten zijn € 10,- per persoon 
inclusief koffie/thee/water. 
De volgende data waarop u dit jaar welkom bent zijn:  
11 oktober, 8 november, 13 december. 
 
Wilt u (weer) deelnemen? 
Meldt u dan uiterlijk 1 week voor de betreffende datum aan bij 
Wilma Hoogesteger, telefoon 06 42827537 
Joost Gabriëlse, telefoon 06 51617129 
Ineke Maljaars, telefoon 06 20682923 
Opgeven kan ook via de mail: gabberj@zeelandnet.nl 

 
Seniorenbijeenkomst WOZOCO ‘De Kreek’ 
Op donderdag 7 september is er weer een seniorenbijeenkomst in Wozoco 
‘De Kreek’. 
Deze bijeenkomst is van 14.30 tot 16.00 uur, inloop is vanaf 14.00 uur.  
Wilt u opgehaald en/of thuisgebracht worden, neem dan contact op met 
Marja, tel. 06-30173436. 
 
De volgende bijeenkomst is op donderdag 5 oktober. 

 
Concert 800 jaar stadsrechten in de Moriakerk 
Op 13 oktober om 19.30 uur is er een concert met het Koor Exaudi en de 
Zeeuwse Accordeon Vereniging Concertina. Dit concert wordt 
georganiseerd in het kader van de feestelijkheden rondom 800 jaar 
stadsrechten in Westkapelle.  
In het Baken van oktober staat uitvoerige informatie over het programma. 
De toegang is vrij. 

Activiteiten 
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Een lied voor de reis naar Jeruzalem (Psalm 121) 
 

De Heer zal je beschermen 
Ik kijk omhoog naar de bergen. 
Daar komt mijn hulp vandaan. 
Daar is de Heer, hij helpt mij. 
Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. 
 

De Heer zorgt ervoor dat jou niets overkomt. 
Hij beschermt je, hij slaapt niet. 
Hij slaapt nooit, hij let goed op. 
Hij beschermt zijn volk Israël altijd. 
 

De Heer beschermt je. 
Hij gaat met je mee, 
bij hem ben je veilig. 
Er overkomt je geen kwaad, 
niet overdag en niet in de nacht. 
 

De Heer zal je steeds beschermen, 
het kwaad zal je niet raken. 
De Heer beschermt je, 
overal, waar je ook gaat, 
je leven lang. 
 

ONDERWEG MET PSALM 121 
Psalm 121 is gemaakt voor de reis naar Jeruzalem. Die reis maakten de 
Israëlieten in principe drie keer per jaar, om in Jeruzalem de drie belangrijke 
feesten te vieren. Met dit spel maak je net zo’n reis als in Psalm 121. 
Wat heb je nodig? 
- het werkblad met het spel 
- een dobbelsteen 
- pionnen 
- een Bijbel 
Aan de slag: 

Kinderrubriek 
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- Gooi om de beurt met de dobbelsteen en loop het aantal ogen op het spel. De 
start is bij de tenten, de finish is bij de stad Jeruzalem. 
- Kom je bij een obstakel (vallende rotsblokken, overstekende geiten, 
enzovoort), dan moet je eerst een vraag beantwoorden of een opdracht doen 
voordat je verder mag. 
- De vragen en opdrachten staan hiernaast, je gebruikt ze op volgorde. Iemand 
anders stelt steeds de vraag of leest de opdracht voor. 
- Er zijn vijf obstakels waar iedereen langs moet, daarom heb je per persoon vijf 
vragen en opdrachten nodig. 
- Het obstakel moet altijd genomen worden, ook al is nog niet het volledige 
aantal stappen van de dobbelsteen gezet (het aantal gegooide ogen)! 
- Voer je de opdracht goed uit, dan mag je het aantal stappen afmaken. Voer je 
de opdracht niet goed uit, blijf dan met je pion op het obstakel staan; bij de 
volgende beurt mag je dan pas weer doorlopen. 
 
De vragen en opdrachten (per persoon heb je vijf vragen/opdrachten nodig): 
1. Vraag: Wat is het nummer van de psalm waar dit spel bij hoort? 
2. Lees Psalm 121:8 hardop voor. 
3. Fluister degene die aan de beurt is het woord ‘berg’ in en laat diegene dit 
woord uitbeelden voor de anderen. 
4. Laat degene die aan de beurt is vijf voorwerpen verzamelen of aanwijzen die 
beginnen met de letters P-S-A-L-M. 
5. Vraag: Naar welke stad zijn de mensen die Psalm 121 zingen onderweg? 
6. Vraag: Door wie word je beschermd volgens Psalm 121? 
7. Leg tijdschriften neer in de vorm van een J van Jeruzalem. 
8. Tel jullie schoenmaten bij elkaar op. Hoeveel zitten jullie af van 121? 
9. Kies een liedje uit en zing hiervan de eerste regel met elkaar. 
10. Lees Psalm 121:1 hardop voor. 
11. Vraag: Hoeveel psalmen staan er in de Bijbel? 
12. Fluister degene die aan de beurt is het woord ‘paraplu’ in en laat diegene 
dit woord uitbeelden voor de anderen. 
13. Laat degene die aan de beurt is blind het woord 
‘hulp’ op een vel papier schrijven. Lukt het de anderen het woord te lezen? 
14. Noem het ontbrekende woord: Er overkomt je geen kwaad, niet overdag en 
niet in de … 
15. Tel jullie leeftijden bij elkaar op. Hoeveel zitten jullie af van 121? 
 
Als laatste opdracht voor iedereen: Teken jezelf in het spel. 
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Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen 
Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of verpleeghuis 
is opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet. 
We helpen u daarbij door hieronder een lijst te zetten met postadressen van 
inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen. Weet u ook nog het 
kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan wordt vermelding 
daarvan op prijs gesteld, maar nodig is het niet. Wel graag namen met de 
juiste voorletters en bij vrouwen zo mogelijk de meisjesnaam erbij. Ook is het 
niet verkeerd om bij vaak voorkomende namen achter de naam tussen 
haakjes de woonplaats te vermelden. 

De adressen zijn: 
SVRZ Waterwel  Agathastraat 26                    4363 BD Aagtekerke 

SVRZ Simnia, zorgcentrum  Simniapad 1 4357 HJ Domburg 

Universitair Ziekenhuis Antwerpen  Wilrijkstraat 10 2650 Edegem, B 

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Goes ‘s Gravenpolderseweg 114    4462 RA Goes 

Emergis   Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge 

SVRZ Ter Poorteweg  Ter Poorteweg 29 4371 RM Koudekerke 

SVRZ Tulpstraat                                                                  Tulpstraat 4                                 4371 EB Koudekerke 

Verpleegcentrum Buitenrust  Buitenruststraat 221 4337 EP Middelburg 

Zorgcentrum Eben-Haëzer   Briandlaan 2 4334 GP Middelburg 

SVRZ ‘t Gasthuis  Noordpoortplein 2 4331 RN Middelburg 

Hof Mondriaan  Vrijlandstraat 28 4337 EE Middelburg 

Hof ’t Seijs   Griffioenstraat 40 4334 BK Middelburg 

Verpleeghuis Willibrord Bachtensteene 14 4331 AC Middelburg 

SVRZ De Egelantier Egelantier 1 4356 JS Oostkapelle 

Zorgcentrum De Zoute Viever Dongestraat 1 4388 VJ Oost-Souburg 

Erasmus Medisch Centrum Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam 

Sophia Kinderziekenhuis Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam 

Oogziekenhuis Rotterdam Schiedamse Vest 180 3011 BH Rotterdam 

ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen Wielingenlaan 2 4535 PA Terneuzen 

Zorgcentrum Nieuw-Sandenburgh Sandenburghlaan 2  4351 RL Veere 

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Vlissingen Koudekerkseweg 88 4382 EE Vlissingen 

Zorgcentrum Ter Reede Vredehoflaan 370 4382 CJ Vlissingen 

Verpleeghuis Picassoplein Pablo Picassoplein 87 4382 KB Vlissingen 

Verpleeghuis Scheldehof Peperdijk 263 4381 EN Vlissingen 

Buurtzorgpension Vlissingen Joost de Moorstraat 27 4382 HK Vlissingen 

SVRZ het Krekepad    Krekepad 1 of 3 4361 JJ Westkapelle 

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Zierikzee Koning Gustaafweg 2   4301 NP Zierikzee 

 
 


