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Lezen Handelingen 19: 1 - 7 
 
Nee, nog niet, hoezo…? 
 
Enige onnozelheid was het wel toen Paulus in gesprek ging met de 
gemeenteleden van Korinthe. Hij stelt de vraag of zij de Heilige Geest 
dan nog niet hebben ontvangen toen ze tot geloof kwamen? De reactie 
is verbijsterend en de onwetendheid straalt er van af. Daar kan je jezelf 
achter verschuilen. Vooral bij lastige en ontmaskerende vragen die je 
gesteld kan krijgen. Waar het vervelend is om antwoord te geven en we 
niet graag in verlegenheid worden gebracht. “Hoezo?” 
 Let er maar eens op hoe vaak het voorkomt dat we ons een 
beetje van de domme houden. Hopend dat een lastige vraag voorbijgaat 
zonder dat we er antwoord op moeten geven. Niet altijd eerlijk en 
oprecht maar ontwijkend en afwijzend. Maar misschien wel begrijpelijk 
als blijkt dat een bepaalde vraag ongewenst inbreuk maakt op onze 
privé-gevoelens. Een vraag kan soms ook impertinent zijn en tot 
ongemakkelijkheid leiden. Juist in de dingen van ons geloof; ben je daar 
open in, makkelijk om erover te spreken of juist terughoudend en 
verlegen? 
 
Het antwoord van de gemeenteleden draait er niet omheen. Dat kan wel 
een natuurlijke afweer zijn; een babbelverhaal! In reactie op een vraag 
die een gevoelig onderwerp raakt gaan mensen wel eens babbelen, dat 
is een wollig, langdradig en onsamenhangend verhaal waarmee de 
vraagsteller in het bos wordt gestuurd. Maar dat doet de gemeente van 
Korinthe niet: Nee, wij weten niet eens dat er een Geest is. Dat is 
tenminste duidelijk! 
 In het missionaire werk en in het pastoraat kun je het beste 
maar duidelijk zijn en er niet omheen draaien. Mensen die nog maar pas 
tot geloof gekomen zijn hebben behoefte aan helderheid en 
duidelijkheid en geen eindeloze vrome prietpraat!  

Meditatie 
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Daar kan de gemeente mee aan de slag! Juist ook vanwege Pinksteren 
en de Heilige Geest zijn we geroepen om vooral eenduidig en helder te 
zijn in onze missie in de wereld. Paulus gaat aan het werk met wat hij 
daar aantreft in Korinthe; niet met verwijten of beschuldigingen maar 
oprecht en gunnend.  
In de samenleving en in ieders privéleven zijn omstandigheden die veel 
geduld van ons vragen, inlevingsvermogen en de bereidheid om van 
kleine en beginnende dingen iets moois te willen maken, veelbelovends 
en uitdagends.  
 Het zijn telkens mooie en ontdekkende gesprekken als je iets 
van de Heilige Geest en Gods koninkrijk ter sprake kan brengen en 
samen gaat ontdekken welke bijzonderheden en nieuwigheden aan bod 
komen om uit te leggen en er van hart tot hart over te spreken. Paulus 
zal ongetwijfeld genoten hebben van een mooi en pastoraal gesprek met 
die mensen uit de stad Korinthe. Fijn om iets te kunnen vertellen en te 
delen over geloof en vertrouwen en de uitwerking van de Geest in kerk 
en geloof. Daarbij hebben we niet altijd pasklare en gewenste 
antwoorden paraat en loopt het soms heel anders dan we zouden 
verwachten. Dat maakt het ook spannend en mooi om samen te 
ontdekken en iets van Gods koninkrijk te gaan ervaren. 
 
Ds. Peter van Bruggen  
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Datum Tijd Voorganger/ 
bijzonderheden 

Extra collecte 

04-06 09.30 Ds. Van Bruggen,  
Heilig Avondmaal 

2e coll. Beeld en geluid; 
3e coll. Noodhulp 
Jemen 

11-06 09.30 Ds. Van Bruggen e.a., 
clusterdienst m.m.v. koor; 
koffiedrinken na de dienst 

De Delta voor Indonesië 

18-06 09.30 Ds. Van Bruggen 
 

Het Baken 

25-06 09.30 Dhr. T. van Teijlingen 
 

St. de Figurant 

02-07 09.30 Ds. Wouters,  
koffiedrinken na de dienst 

KiA werelddiaconaat 
Indonesië 

 09-07 09.30 Ds. Spaans 
 

Onderhoud gebouwen 

 
  

Rooster kerkdiensten 
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Datum Tijd Wat Waar 

07-06 11.30 Lunch voor senioren; 
Zie info bij Activiteiten 

Bij de Koster 

12 t/m 
17-06 

14.00 Expositie ‘Wè Kunstig’; 
Zie info bij Activiteiten 

Moriakerk 

06-07 14.00 Seniorenbijeenkomst; 
Zie info bij Activiteiten 

Wozoco De Kreek 

07-07 15.00- 
17.30 

Expositie ‘Westkapelle en 
haar kerken, 800+ jaar; 
Zie info bij Uit de kerkenraad 

Moriakerk 

   
 
 
   

 
                  
 
        
  

Agenda 
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Bedankjes 
Wij willen iedereen bedanken voor alle felicitaties, kaarten, bloemen en 
andere attenties die wij hebben gekregen bij gelegenheid van ons  
55-jarig huwelijk. 
  
Nel en Adrie Lous 
 
 
 
Veel dank aan iedereen die ons op of rond ons 40-jarig huwelijks-
jubileum verraste met een kaartje en/of kado! 
Heel leuk om zoveel felicitaties te ontvangen! 
  
Wim en Wilma Hoogesteger-Brasser 
  

Uit de gemeente 
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Onze zieken 
Enkele van onze gemeenteleden en dorpsgenoten zijn soms al geruime 
tijd ziek en hopen en bidden om herstel en gezondheid. Het is fijn om 
met elkaar mee te leven, ook zonder dat we namen niet direct noemen. 
De Here God kent de dingen van ons dorp en weet waar Zijn hulp en 
nabijheid verlangd wordt. Daarin gaat Hij soms verrassende wegen om 
troost en kracht te geven. Daarin hebben wij soms een rol en een taak 
om, misschien wel zonder dat we het merken, elkaar tot hulp en kracht 
te zijn. We wensen onze zieken en herstellenden kracht en geduld toe 
en bidden om herstel en toekomst en een weg om te kunnen gaan. 
Gelukkig zien we ook herstel en ontmoeten - zo mogelijk - elkaar weer in 
de kerk, dankbaar dat die gelegenheid weer gegeven is.  
 
 

Examentijd 
Vanuit het Pastoraal team proberen we een beetje zicht te hebben op 
onze jongeren die in examentijd hard hebben moeten leren en blokken. 
Sommige jongeren zitten nog midden in de examens, andere jongeren 
konden het gaan afronden. We hopen dat bij alle inspanning het 
resultaat tot tevredenheid is. In de media zien we dat het onderwijs en 
de examens best voor spanning en zorgen kunnen leiden. Het 
slagingspercentage staat onder druk en studenten hebben te maken met 
stress. Voor wie er gelovig in staat of wil staan mag weten dat God ook 
in deze dingen je rots wil zijn en een plek waar je rusten mag. Bij Hem 
even niets te hoeven presteren of onder tijdsdruk af te maken.  
Veel sterkte, geduld en wijsheid! Ben je gezakt; geen paniek! Pak het 
weer op en vertrouw op de mogelijkheden die je geboden worden.  
En ben je geslaagd, vergeet dan niet God even te bedanken in je 
persoonlijke gebed: “Here God, dank U dat U erbij wilde zijn, dat ik rust 
had en goed kon nadenken. Geef mij vrede met het resultaat.” 
 
 
 

Uit de pastorie 
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Clusterdienst 
Opnieuw aandacht voor de clusterdienst! Een bijzondere dienst waaraan 
de drie dienstdoende predikanten medewerking verlenen. De 
voorbereiding van deze dienst lag in handen van het clusterteam die 
vooral ook veel praktisch werk heeft verzet. De dienst is in de Moriakerk 
en voor de mensen van Westkappel wordt dat dus geen verre reis. 
Iedereen kan aan deze zijde van de toren blijven. Bij gelegenheid dus wel 
de kans om voor hen die van achter de toren komen Westkapelle op z’n 
best te tonen. We hopen dat u de gelegenheid niet voorbij laat gaan om 
betrokken te zijn. 
 

 
Clusterbeleid 
Behalve het organiseren van de clusterdienst en gezamenlijke 
clusteractiviteiten wordt binnen het cluster en de deelnemende 
kerkenraden ook nagedacht over de toekomst van ons cluster en de 
manier waarop wij toekomstbestendig en duurzaam met elkaar 
samenwerken. De kansen en uitdagingen, maar ook de beperkingen en 
de kaders waarbinnen dat mogelijk is zijn onderwerp van gesprek. In dat 
proces erkennen we enerzijds de gemeenschappelijkheid en anderzijds 
de kerkgebonden eigenheid en spiritualiteit. Dat vraagt om geduld, 
wijsheid en waakzaamheid. Zoals het motto; “We denken in 
mogelijkheden en niet in onmogelijkheden.” 
 

 
Vakantieperiode 
Het aantal toeristen in Westkapelle neemt zienderogen toe. Het 
straatbeeld verandert en de gemiddelde snelheid op de wegen van en 
naar de Walcherse kust daalt naar irritante traagheid. Niettemin zijn we 
blij met de bedrijvigheid, de werkgelegenheid en de populariteit 
waardoor we in ons dorp in vele opzichten gezegend zijn. Regelmatig 
zien we ook toeristen in de Moriakerk en we hopen dat ze dat als 
aangenaam en goed ervaren. Laten we hen telkens verwelkomen met 
een vriendelijke groet of een belangstellend praatje.  
 
Ds. Peter van Bruggen 
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Giften 
In de periode van 21-04 t/m 20-05 ontvingen we voor de kerk de 
volgende gift: € 100,- 
Daarvoor onze hartelijke dank! 
De kerkrentmeesters 
 
 

Feestelijke kerkdienst 800+ jaar 
Westkapelle viert dit jaar feest. Een volksfeest naar aanleiding van het 
gebeuren dat het 800 jaar geleden is dat Westkapelle stadsrechten 
kreeg. 
Als Protestantse Gemeente willen we dit niet laten voorbijgaan en dit op 
een bij ons passende wijze invullen.  
Volgens de overlevering heeft de grondlegging van de kerk in 
Westkapelle omstreeks het jaar 690, dus ongeveer 1300 jaar geleden, 
door de katholieke geestelijke Willibrord plaatsgevonden. 
Willibrord stichtte diverse kerkjes op Walcheren. In Westkapelle is de 
Sint Willibrorduskerk, waarvan alleen de huidige vuurtoren nog trots en 
fier omhoogsteekt, naar hem vernoemd. 
De Katholieke Kerk in Westkapelle heeft in de jaren na de reformatie van 
1517 plaatsgemaakt voor de Hervormde Kerk, de voorloper van de 
huidige drie kerkelijke gemeenten in Westkapelle. 
Het idee is ontstaan om bij de feestelijke herdenking op 6 augustus a.s. 
aan de gemeenschap een symbool te schenken als herinnering aan het 
ontstaan van onze kerken in Westkapelle. Daaruit is het plan 
voortgekomen om een beeld te schenken van Willibrord. Dit beeld kan 
het beste bij of in de vuurtoren (de Sint Willibrorduskerk) worden 
geplaatst. We hebben de plaatselijke beeldhouwer Lein Kaland bereid 
gevonden om zo’n beeld te maken. 
De invulling van de feestelijke kerkdienst wordt in Het Baken van 
juli/augustus bekendgemaakt. 
 
De kerkrentmeesters  

  

Uit de kerkenraad
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Terre des Hommes 11 dorpen fietstocht 
"Oude waardes, nieuwe waarden." 
Op dinsdag 1 augustus 2023 vanaf 9.00 uur is het zover. Voor de 25e 
keer is het gelukt om een unieke route over Walcheren uit te zetten van 
ruim 55 kilometer lang waarbij er ook gekozen kan worden voor een 
verkorte route van zo′n 30 kilometer.  
Geniet onderweg van het Walcherse landschap en bezoek bijvoorbeeld 
de Oostkerk in Middelburg, Panorama Walcheren in Vlissingen, Imkerij 
Poppendamme in Grijpskerke en de Moriakerk in Westkapelle met de 
mogelijkheid voor een drankje en een hapje “Bij de koster”. 
Bij dit jubileum blijft het doel hetzelfde. Met de opbrengst steun je 
hetzelfde Terre des Hommes project dat ook door de winkel in 
Middelburg gesteund wordt. Met de dorpentocht zetten we ons in voor 
de kinderen van Terre des Hommes. 
 
Om mee te kunnen doen kan er ook dit jaar weer een routeboekje 
worden gekocht voor € 6,-. Deze boekjes zijn op dinsdag 1 augustus 
verkrijgbaar bij alle start-/stempelposten. Vanaf 19 juli is de 
voorverkoop in de Terre des Hommes winkel in Middelburg, maar ook 
bij de TouristShop te Middelburg (in de Drvkkery) of het Polderhuis te 
Westkapelle. 
En nog een leuke tip: in het routeboekje zit een lot waarmee je kans 
maakt op een waardebon van € 750,- of € 250,-, beschikbaar gesteld 
door fietsspecialist Piet Voskamp. 
 

 
Hulp gevraagd voor de bemensing van de stempelpost 
Westkapelle op 1 augustus a.s. 
Tijdens de fietstocht van Terre des Hommes op 1 augustus is er in het 
portaal van de Moriakerk een stempelpost en heeft de organisatie 
gevraagd om vrijwilligers die een dagdeel op de stempelpost willen 
zitten.  
Voor informatie kunt u contact opnemen met Jan Willem Reijnierse, 
0118-571844 of e-mail westcape@zeelandnet.nl 
 
 

mailto:westcape@zeelandnet.nl
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Expositie: “Westkapelle en haar kerken, 800+ jaar” 
Openstelling Moriakerk, Markt 67 te Westkapelle.  
Juli en augustus, elke vrijdag van 15.00 – 17.30 uur.  
Bezoekers maken er naast het interieur van de Moriakerk, door de 
expositie “Westkapelle en haar kerken, 800+ jaar” kennis met het 
kerkelijk leven op het dorp.  
 

800 jaar geleden kreeg Westkapelle stadsrechten maar wat vertelt de 
geschiedenis over de kerken, ook voor het jaar 1223? 
In het jaar 690 werd iets over de Westkaap vermeld, een aantal jaren 
later is er een vermelding over een kapel in Westkapelle. Willibrord zou 
op het eiland Walcheren verschillende kerkjes hebben gesticht. De Sint 
Willibrorduskerk die achter de huidige vuurtoren stond is naar hem 
vernoemd. Ook de Willebrordstraat (wordt dus soms met een ‘e’ 
geschreven) verwijst naar hem. 
 

Wat vertelt de geschiedenis over de huidige drie kerken op Westkapelle; 
de Protestantse Gemeente, de Gereformeerde Gemeente en de Vrije 
Evangelische Gemeente? 
Tijdens de bezichtigingsdagen zal er iemand aanwezig zijn om een 
toelichting te geven over de expositie.  
Ervaren organisten zorgen voor de muzikale omlijsting met orgelspel op 
het grote Van Leeuwenorgel en er is ook een mooie PowerPoint-
presentatie te zien. 
Tijdens de Open Monumentendag op 9 september is de kerk en de 
expositie ook te bezoeken van 10.00 – 17.00 uur. 
 
Graag tot ziens!  
 

Vrijwilligers gevraagd voor de kerkopenstelling 
Voor bovengenoemde kerkopenstelling doen we een beroep op u om 
tijdens de bezichtigingsuren aanwezig te zijn als vrijwilliger op de 
vrijdagmiddagen in juli en augustus en op de Open Monumentendag.  
Wilt u bij de aanmelding opgeven op welke tijdstippen en dagen u 
beschikbaar bent. 
 
U kunt zich aanmelden bij Jos van Breda.  
Tel. 06105714 41 of per e-mail josvb@zeelandnet.nl  

mailto:josvb@zeelandnet.nl
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Jaarrekening 2022 van de kerkrentmeesters en diaconie  
Hierbij een samenvatting van de jaarrekeningen over 2022 van de 
Protestantse Gemeente Westkapelle en het college van diakenen. 
Wij stellen u in de gelegenheid om informatie in te winnen over de 
jaarcijfers.  
Voor (meer) informatie over de cijfers van de kerk kunt u een afspraak 
maken met de voorzitter van de kerkrentmeesters Jan Willem Reijnierse, 
tel. 0118-571844, e-mail westcape@zeelandnet.nl, van maandag 5 juni 
t/m maandag 12 juni a.s.  
Voor (meer) informatie over de cijfers van de diaconie kunt u contact 
opnemen met de administrateur Wibo Verstraate tel. 06-22806517,  
e-mail weweve@zeelandnet.nl van maandag 5 juni t/m maandag 12 juni 
a.s.  
Na vaststelling en ondertekening door de kerkenraad worden beide 
rekeningen ter controle gestuurd naar het Classicaal College voor de 
Behandeling van de Beheerszaken van de PKN (CCBB).  
 
Het college van kerkrentmeesters en diakenen  
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Verantwoording collecten april 2023 
 
1e collecte voor de Kerk en Diaconie (tussencollecte) 
Deze bracht in april op:     €   1.258,50          
Een derde deel komt dus toe aan de diaconie  €      419,50        
en is daarnaar overgemaakt. 
 
Niet Diaconale 2e collecten (uitgang) april 2023 
2 april        Kinderen en jongeren                              €  176,20 
16 april        Beeld en geluid                                        €  111,70         
23 april       Onderhoud gebouwen                            €  600,40 
 
Diaconale collecten april 2023 
6 april  2e collecte voedselbank   €  235,70 
6 april  3e collecte aardbeving Turkije en Syrië €  209,70 
7 april  Collecte voedselbank   €  222,05 
9 april    Collecte werelddiaconaat Moldavië €  464,85 
30 april  Collecte fruit en bloemen  €  181,40 
 
De diaconie heeft € 45,00 aan giften ontvangen. 
 
Iedereen die hieraan heeft meegewerkt: Hartelijk dank!! 
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Collectedoelen in juni 2023 
(Tweede collecten c.q. uitgangscollecten) 
 

• 4 juni       Beeld en geluid    

• 11 juni        Delta voor Indonesië      

• 18 juni       Het Baken 

• 25 juni       Stichting de Figurant     

• 2 juli            KIA Werelddiaconaat Indonesië 
Indonesië - Pastorale en praktische hulp voor migranten 
De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste 
gebieden van Indonesië. Veel mensen die hier wonen trekken naar 
andere Indonesische provincies, of naar het buitenland, zoals 
bijvoorbeeld Maleisië. Sommige migranten hebben niet de juiste 
papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en makkelijk slachtoffer 
worden van mensenhandel. De Timorese Kerk (GMIT) geeft voorlichting 
over veilige migratie en zet economische projecten op, zodat mensen 
minder snel migreren en biedt pastorale en praktische hulp aan 
getraumatiseerde slachtoffers. 
 
 
Beste gemeenteleden, 
  
Tijdens de gemeente-reis naar Mülheim van april jl. hebben wij o.a. “Das 
Dorf” bezocht. Dit is een diaconale instelling die zorg draagt voor 
mensen met een beperking. Hier wonen ongeveer 600 mensen. Velen 
van hen zijn al eens in Westkapelle geweest. Zij zouden heel blij zijn met 
een kaartje uit òns dorp... 
Doet u mee? We willen deze kaarten verzamelen en in één pakket 
opsturen naar de predikante daar, ds. Birgit Meinert. 
Een doos om deze kaarten in te verzamelen staat op 11 en 18 juni a.s. 
achter in de kerk. U hoeft dus geen postzegel op uw kaart te plakken. 
Heeft u nog vragen, bel dan 06 4282 7537 (Wilma). 
  
Bij voorbaat dank voor uw medeleven en medewerking. 
 
Groep Mülheimreizigers 
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Lunch voor senioren 
Op 7 juni is er weer een maaltijd voor senioren. We hopen elkaar te 
ontmoeten om 11.30 uur Bij de Koster, Markt 65. 
De lunch duurt tot ongeveer 13.30 uur en de kosten zijn € 10,- per 
persoon inclusief koffie/thee/water. 
 
Wilt u deelnemen?  
Meldt u dan uiterlijk 1 week voor de betreffende datum aan bij: 
Wilma Hoogesteger, telefoon 06 42827537 
Joost Gabriëlse, telefoon 06 51617129 
Ineke Maljaars, telefoon 06 20682923 
Opgeven kan ook via de mail: gabberj@zeelandnet.nl 

 
 
 
Seniorenbijeenkomst WOZOCO ‘De Kreek’ 
Op donderdag 6 juli is er weer een seniorenbijeenkomst in Wozoco  
‘De Kreek’. 
 
Deze bijeenkomst is van 14.30 tot 16.00 uur, inloop is vanaf 14.00 uur.  
Wilt u opgehaald en/of thuisgebracht worden, neem dan contact op met 
Marja, tel. 06-30173436. 
 
De volgende bijeenkomst is op donderdag 3 augustus. 
  

Activiteiten 
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“Wè Kunstig” expositie Moriakerk 12 t/m 17 juni 
Wanneer een Westkappelaar dat zegt over een creatie door jou 
gemaakt, mag je dat als een groot compliment opvatten. “Men” vindt je 
werk knap gemaakt, mooi of origineel en bewondert het. 
Vandaar deze titel voor onze expositie.  
34 (Oud)-Westkappelaars en beide basisscholen De Lichtboei en De 
Lichtstraal tonen in de week van 12 t/m 17 juni hun werken op kunst- en 
ambachtsgebied. De disciplines zijn zeer uiteenlopend: van schilderkunst 
tot modelbouw, kantklossen tot keramiek, strandvondsten tot sieraden 
van goud/zilver, beeldhouwwerk tot werken van textiel en ga zo maar 
door. 
Op de infoavond van Westkapelle 800 jaar werd herhaaldelijk genoemd, 
dat dit een feest moest worden vóór Westkappelaars dóór 
Westkappelaars. Het was een inspirerende bijeenkomst en toen wij naar 
huis terugliepen, spraken we over de ideeën die we graag zouden willen 
realiseren. We besloten onze krachten te bundelen en een begin te 
maken met het uitvoeren van onze plannen. Een briefje in de deur bij 
creatievelingen die wij kenden, met daarin ook het verzoek het berichtje 
te delen met andere mogelijke deelnemers. We kregen veel 
aanmeldingen. Dat onze grote wens om te mogen exposeren in de 
Moriakerk, waar alle werken goed tot hun recht konden komen, zonder 
problemen in vervulling ging was geweldig! 
Sommige werken zijn te koop, andere zijn alleen maar te bezichtigen. 
Enkele exposanten hebben aangegeven nieuw werk in opdracht te 
willen maken voor belangstellenden. 
Leuk is het ook dat Christel van ‘Bij de Koster’ haar deuren openzet 
zodat u kunt nagenieten bij “een bakje met wat lekkers”. 
 
Openingstijden expositie:   
maandag t/m vrijdag  14.00 uur tot 20.00 uur 
zaterdag   14.00 uur tot 18.00 uur 
Openingstijden Bij de Koster: 
maandag t/m donderdag 14.00 uur tot 17.00 uur 
vrijdag    14.00 uur tot 20.00 uur 
zaterdag                 nog niet bekend 
Toegang gratis, u bent van harte welkom! 
Hopelijk tot ziens allemaal en een hartelijke groet van Tanja en Nelly. 
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Burenhulp Westkapelle 
De burenhulp probeert hulp te realiseren op het gebied van: 

• vervoer, bv. van en naar het ziekenhuis 

• huisbezoek voor mensen die daar behoefte aan hebben 

• hulp voor in de tuin 

• klusjes in en om het huis 

• hulp bij boodschappen, enz. 
Om deze hulp mogelijk te maken, zijn wij op zoek naar meer vrijwilligers.  
Heb je belangstelling of wil je meer informatie? 
Dan kun je bellen naar: 

Ab Hoogstrate, tel. 0118-570294 
Mieke Louwerse, tel. 06-57913475 
Mailen kan ook naar adrimieke@simpc.nl  
 
 

  

mailto:adrimieke@simpc.nl
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Gods woorden 
‘Mama! Mama!’ roept Sara in haar slaap. Haar moeder staat al naast 
haar slaapmatje. Ze maakt haar voorzichtig wakker. ‘Heb je weer 
gedroomd, Sara?’ Sara knikt. ‘Mam, ik droomde zo spannend. Ik zag 
de farao weer met zijn paarden en zijn wagens op ons afkomen. Ik was 
zo bang.’ Haar moeder legt een koele hand op haar voorhoofd, en strijkt 
wat plukken haar weg. ‘Je hoeft toch niet bang te zijn, meisje? Je weet 
toch dat God voor ons zorgt? Hij heeft ons bevrijd uit Egypte. En ook nu 
nog, in de woestijn, zorgt Hij steeds voor ons. Weet je nog dat we zo’n 
honger hadden? En nu zorgt hij elke dag voor manna! En pas heeft Hij 
een bijzondere afspraak met ons gemaakt. Weet je nog dat Hij zijn tien 
regels aan ons gaf?’ 
Sara knikt, terwijl haar moeder zachtjes over haar hoofd blijft strelen. 
‘Schuif eens een stukje op!’ Sara’s moeder tilt de deken op. ‘Ik kom 
naast je liggen. Weet je wel waarom God ons die regels gaf?’ Sara 
probeert haar hoofd te schudden, maar dat gaat moeilijk als ze tegen 
haar moeder aan ligt. 
‘Lang geleden maakte God de 
hemel en de aarde. Hij maakte de 
zon, de maan en de sterren. En de 
hemel vertelt elke dag en elke 
nacht hoe machtig God is. Niet met 
woorden, zoals wij. Maar toch gaat 
dat bericht de hele wereld over. ’s 
Ochtends begint de zon aan de ene 
kant van de hemel, en aan de 
andere kant gaat hij weer onder. Zo kan iedereen het altijd zien!’  
Sara krijgt het warm vanbinnen. Ze vindt het zo gezellig als haar moeder 
bij haar ligt. Dat doet ze bijna nooit, dus het is heel bijzonder. 
‘En je kunt ook zien dat God machtig is door zijn wetten en regels. Door 
die regels krijgen mensen weer kracht. Dus als we nu door de woestijn 
moeten reizen, helpen Gods regels ons. Jonge mensen kunnen veel leren 
van de regels. En alle mensen worden blij door die wetten. Bijvoorbeeld 
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als je bang bent, Sara, of verdrietig. Gods wetten geven mensen altijd 
vreugde. Gods woorden gelden voor altijd, en ze zijn allemaal goed. Ze 
zijn meer waard dan het allermooiste goud. En beter dan de aller-
lekkerste honing. Als je naar Gods wetten luistert, zal God je belonen. En 
als je toch een keer iets verkeerds doet, vergeeft Hij je fouten. En je mag 
dat altijd tegen God zeggen. Als je bang bent, of juist blij, kun je altijd 
met Hem praten. Want bij God ben je altijd veilig.’ 
Sara hoort de laatste woorden van haar moeder nauwelijks meer, ze 
slaapt al bijna. Maar ze voelt zich niet meer bang. Morgen gaat ze een 
lied zingen om God te danken. 
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Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen 
Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of 
verpleeghuis is opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste 
adres niet weet. We helpen u daarbij door hieronder een lijst te zetten 
met postadressen van inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen. Weet u 
ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan 
wordt vermelding daarvan op prijs gesteld, maar nodig is het niet. Wel 
graag namen met de juiste voorletters en bij vrouwen zo mogelijk de 
meisjesnaam erbij. Ook is het niet verkeerd om bij vaak voorkomende 
namen achter de naam tussen haakjes de woonplaats te vermelden. 

De adressen zijn: 
SVRZ Waterwel  Agathastraat 26                    4363 BD Aagtekerke 

SVRZ Simnia, zorgcentrum  Simniapad 1 4357 HJ Domburg 

Universitair Ziekenhuis Antwerpen  Wilrijkstraat 10 2650 Edegem, B 

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Goes ‘s Gravenpolderseweg 114    4462 RA Goes 

Emergis   Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge 

SVRZ Ter Poorteweg  Ter Poorteweg 29 4371 RM Koudekerke 

SVRZ Tulpstraat                                                                  Tulpstraat 4                                 4371 EB Koudekerke 

Verpleegcentrum Buitenrust  Buitenruststraat 221 4337 EP Middelburg 

Zorgcentrum Eben-Haëzer   Briandlaan 2 4334 GP Middelburg 

SVRZ ‘t Gasthuis  Noordpoortplein 2 4331 RN Middelburg 

Hof Mondriaan  Vrijlandstraat 28 4337 EE Middelburg 

Hof ’t Seijs   Griffioenstraat 40 4334 BK Middelburg 

Verpleeghuis Willibrord Bachtensteene 14 4331 AC Middelburg 

SVRZ De Egelantier Egelantier 1 4356 JS Oostkapelle 

Zorgcentrum De Zoute Viever Dongestraat 1 4388 VJ Oost-Souburg 

Erasmus Medisch Centrum Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam 

Sophia Kinderziekenhuis Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam 

Oogziekenhuis Rotterdam Schiedamse Vest 180 3011 BH Rotterdam 

ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen Wielingenlaan 2 4535 PA Terneuzen 

Zorgcentrum Nieuw-Sandenburgh Sandenburghlaan 2  4351 RL Veere 

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Vlissingen Koudekerkseweg 88 4382 EE Vlissingen 

Zorgcentrum Ter Reede Vredehoflaan 370 4382 CJ Vlissingen 

Verpleeghuis Picassoplein Pablo Picassoplein 87 4382 KB Vlissingen 

Verpleeghuis Scheldehof Peperdijk 263 4381 EN Vlissingen 

Buurtzorgpension Vlissingen Joost de Moorstraat 27 4382 HK Vlissingen 

SVRZ het Krekepad    Krekepad 1 of 3 4361 JJ Westkapelle 

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Zierikzee Koning Gustaafweg 2   4301 NP Zierikzee 

 
 


