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Lezen: Lukas 22: 66 - 71 
Een parlementaire onderzoekscommissie; zelden zoveel gedraai gezien 
met zoveel vage antwoorden en insinuerende vragen. De poging om de 
waarheid boven tafel te krijgen strandt vaak in de onwelwillendheid van 
mensen die een verborgen agenda hebben.  
Het verhoor van Jezus heeft overeenkomstige kenmerken. De 
waarheidsbevinding wordt belemmerd en de uitkomst staat bij voorbaat 
al vast. De rechtsgang wordt daarmee overbodig gemaakt, onderzoek 
naar getuigenverklaringen is niet meer nodig. De vragen worden niet 
open gesteld, maar pushen de bevraagde in een positie waarin hij 
zichzelf de schuld gaat geven.  
Victim blaming; dat wil zeggen dat slachtoffers van een misdrijf of een 
complot, door opmerkingen vanuit hun omgeving, het gevoel krijgen dat 
ze de situatie waarin ze terecht kwamen aan zichzelf te wijten hebben. 
Vooral als sprake is van seksuele misdrijven of roofovervallen. Iemand 
kan dan zomaar beweren dat de manier van kleden of communiceren de 
aanleiding heeft gegeven voor een misdrijf. Deze tendens maakt dat 
slachtoffers eerder zullen zwijgen of het misdrijf zullen bagatelliseren. 
Dan ontstaat een schaamtecultuur. 
Ook Jezus is de meest kwetsbare in het verhoor en heeft geen enkele 
rechtsbescherming. “We hebben het uit zijn eigen mond gehoord.” Dat 
is hetzelfde als: “We hebben het aan Hemzelf gezien.” Hij heeft het zelf 
gezegd en zelf gedaan. Meedogenloos wordt de Heiland afgerekend op 
wat zijn hoorders willen horen en de kijkers willen zien. Het verhoor is 
voor de bühne en Jezus is slachtoffer van moderne victim blaming.  
In deze samenleving met moderne communicatiemiddelen en social 
media is het lastig om tot objectieve nieuwsvergaring te komen. Wat wij 
lezen en horen is vaak voorgeselecteerd en ingekleurd. De lezer is niet 
altijd voldoende kritisch om influencers en trendsetters hierop te wijzen. 
Zo ontstaat foute informatie, fakenews en aanname waardoor mensen 
komen tot ongefundeerde verdachtmakingen en verwijten. Onze 
maatschappij is sterk gepolariseerd en daarmee kwetsbaar. Helaas 

Meditatie 
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wordt van deze kwetsbaarheid misbruik gemaakt en de ontzetting 
daarover is niet altijd zuiver en eerlijk. 
Ook Jezus raakt in deze manier van samenleven verstrikt. Destijds maar 
ook nu. Het getuigenis van de Gekruisigde en Opgestane Heer is 
kwetsbaar waar machten en krachten er op uit zijn te ondermijnen.  
De kerken worden gepusht in een schaamtecultuur waarin zij zichzelf 
verwijten geen antwoorden te hebben, geen oplossingen en geen 
verklaringen. Wie nog gelooft heeft de geloofsvragen en geloofsstrijd  
- zo men beweert-- aan zichzelf te danken. Zoals ook Jezus de benarde 
positie tijdens het verhoor aan Zichzelf te danken zou hebben. “Hij heeft 
het Zelf gezegd.” 
Jezus heeft Zich uit deze kwaadaardigheid ontworsteld; Hij was sterker. 
In die sterkte delen wij; Zijn overwinning maakt Hij tot de onze. Wie of 
wat ook tegen ons getuigt in leven en in sterven, onze sterkte is in de 
Heer. Wereldwijd worden vele christenen vals beschuldigd en wordt hen 
verwijt gemaakt en verantwoordelijk gehouden voor economische 
malaise, rampen en politieke instabiliteit. Kerken worden vervolgd en 
uitgespeeld in de samenleving. Niet altijd en overal behoudt de kerk 
haar bestaansrecht en verdwijnt zij of gaat heimelijk ten onder. Maar 
Pasen leert ons de overwinning en geeft ons kracht om te hopen, te 
vertrouwen en te geloven. 
“Geen graf hield Davids zoon omkneld,  
Hij overwon die sterke held.  
Hij steeg uit ‘t graf door eigen kracht, 
want Hij is God, bekleed met macht.” 
 
Ds. Peter van Bruggen  
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Datum Tijd Voorganger/ 
bijzonderheden 

Extra collecte 

12-03 09.30  Ds. Van Bruggen,  
m.m.v. koor Happy Voices 

Binnenlands diaconaat 

19-03 09.30 Ds. Van Bruggen 
 

Missionair werk 

26-03 09.30 Ds. Wouters Werelddiaconaat 
Bangladesh 

02-04 09.30 Ds. Van Bruggen, 
Belijdenisdienst, 
koffiedrinken na de dienst 

Prot. Kerk Kinderen en 
Jongeren 

06-04 19.00 Ds. Van Bruggen,  
Witte Donderdag,  
Heilig Avondmaal 

2e coll. Missionair werk  

07-04 19.00 Ds. Van Bruggen,  
Goede Vrijdag 

Missionair werk 

09-04 09.30 Ds. Van Bruggen,  
Pasen,  
m.m.v. koor Exaudi 

Werelddiaconaat 
Moldavië 

 
  

Rooster kerkdiensten 
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Datum Tijd Wat Waar 

15-03 15.00 Moderamenvergadering Bij de Koster 

17-03 19.30 Knutselclub; 
Zie info bij Activiteiten 

Bij de Koster 

20-03 19.45 GemeenteGroeiGroep Noordkerkepad 37 

22-03 19.30 Kerkenraadsvergadering Bij de Koster 

27-03 17.30 Indische maaltijd; 
Zie info bij Activiteiten 

Bij de Koster 

30-03 19.30 Bijbelgesprekgroep Bij de Koster 

05-04 11.30 Seniorenlunch; 
Zie info bij Activiteiten 

Bij de Koster 

06-04 14.00 Seniorenbijeenkomst, 
viering Heilig Avondmaal; 
Zie info bij Activiteiten 

Wozoco 

   
 
 
   

 
                  
 
        
  

Agenda 
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Bedankje 
We willen iedereen bedanken voor het medeleven na het plotseling 
overlijden van mijn lieve man, pa en opa.  
De vele kaartjes, belangstelling en lieve woorden hebben ons goed 
gedaan. 
  
Met vriendelijke groet,  
Ella Dominicus en kinderen 
 

 
 

  

Uit de gemeente 

Typ hier uw tekst 
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In Memoriam Cornelis Adriaan Dominicus 
Op woensdag 25 januari jl. werd de gemeente opgeschrikt door het 
plotseling overlijden van ons gemeentelid Cornelis Adriaan Dominicus. 
Hij woonde samen met zijn vrouw Ella in de Benaresweg, nummer 3. 
Samen kregen zij twee kinderen: zoon Rudi en dochter Marieke, die 
liefdevol werden opgenomen in het gezin. 
In zijn werkzame leven was Kees chauffeur op de vrachtwagen bij de  
fa. De Voogd-Grijpskerke B.V. en genoot hij de laatste paar jaar van zijn 
pensioen. In zijn vrije tijd was hij veel in de loods bezig, waar hij zijn 
hobby uitoefende: het restaureren van oude auto’s. Samen met Ella 
heeft hij vele jaren kunnen genieten van de vele korte vakanties in deze 
auto’s met de leden van de Topolinoclub. 
Kees kreeg die woensdag een hartstilstand en na reanimatie werd hij 
met spoed naar het ziekenhuis in Terneuzen gebracht. Daar is hij  
’s avonds in het bijzijn van zijn gezin overleden. 
Op 1 februari jl. werd onder grote belangstelling de dankdienst voor zijn 
leven gehouden onder leiding van ds. Peter van Bruggen in de 
Moriakerk. De overdenking was naar aanleiding van Jesaja 11: vers 6 t/m 
9, zoals dat beluisterd wordt in een lied van Johnny Cash: “Peace in the 
valley”. 
Daarna volgde de teraardebestelling op het kerkhof bij de toren. 
Kees laat een grote leegte achter bij Ella, de kinderen Rudi en Marleen, 
en Marieke en Kris met hun kinderen Emmely, Noémi, Ylana en Nadine 
en bij de overige familie en vrienden. Wij vertrouwen de familie toe aan 
de liefdevolle zorg en toewijding die zij van elkaar ontvangen. Bovenal 
vertrouwen wij hen toe aan de troostrijke nabijheid van de Heer.  
 
Nelleke Reijnierse-Wouters 
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In Memoriam Maatje Gabriëlse-Cijsouw 
In de vroege morgen van zondag 12 februari is overleden ons 
gemeentelid Maatje Gabriëlse-Cijsouw, op de leeftijd van 84 jaar.  
Tot enkele jaren terug woonde zij aan de Markt 72 in Westkapelle, 
daarna in Veere. Terwijl haar krachten afnamen bereidde zij zich voor op 
een afscheid in gebrokenheid. Haar leven kende tegenslag en moeite. 
Toch mogen haar zonen haar gedenken in de liefde die zij gegeven heeft 
binnen het gezin en als oma en overgrootoma. Er was vreugde in het 
nieuwe leven dat zich aandiende, waarvan ze blij kon vertellen.  
Minder spraakzaam was Maatje in de zorgen die ze had en het geloof in 
haar Heiland. Toch heeft ze haar weg gevonden en mocht ze thuiskomen 
bij God, bij wie heelheid en vrede is. We wensen Jaap en Jan en allen die 
aan haar verbonden waren sterkte in het verlies en bidden om 
troostvolle nabijheid.  
De begrafenis vond plaats op vrijdag 17 februari in besloten kring, met 
enkele dierbaren dichtbij en op enige afstand. Daarbij werd stil gestaan 
bij de woorden die Jezus sprak: “Komt allen tot Mij die vermoeid en 
belast zijt.” Onze voorbede gaat uit naar de rouwdragenden en we 
wensen hen troost en kracht toe voor nu en later. 
 
Ds. Peter van Bruggen 
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In Memoriam Lourus Kornelis Roelse 
Op 18 februari 2023 is overleden ons gemeentelid Lourus Kornelis 
Roelse op 103-jarige leeftijd.  
Lou was de oudste van een gezin van 8 kinderen. Het was een arm gezin 
en Lou moest al op jonge leeftijd gaan werken. Lou kreeg verkering met 
Jaantje Huibregtse. Hun verlovingstijd werd ruw verstoord door het 
bombardement in oktober 1944. Ze kwamen allebei ongeschonden uit 
het bombardement, maar op latere leeftijd had Lou het er moeilijk mee, 
vooral rondom de herdenkingen.  
In 1946 zijn ze getrouwd en in een noodwoning gaan wonen. Opoe, de 
moeder van Jaantje, woonde bij hen in. Beide vrouwen runden voor de 
oorlog al een winkeltje en dat werd daar weer voortgezet. Ook Lou werd 
daarbij ingezet; hij deed er ’s avonds het sjouwwerk. 
Rina werd in 1949 geboren in de noodwoning. Enige tijd later kon het 
gezin met opoe verhuizen naar een nieuw huis met winkeltje in de 
Zuidstraat. In 1954 werd Wim geboren en in 1961 Kees.  
Lou was van alle markten thuis en was werkzaam als bus- en 
vrachtwagenchauffeur, elektricien en wegenbouwer. Hij had ook nog 
een stukje land om te bewerken. In zijn “vrije tijd” was hij 
verzekeringsagent.  
Op feestdagen, trok het gezin er op uit naar een pretpark of dierentuin. 
Ze gingen ook graag en regelmatig op vakantie. Lou was erg handig en 
de kinderen en later de kleinkinderen hebben daar veel plezier van 
gehad, maar vooral ook van zijn goede raad en belangstelling. Ook zijn 
achterkleinkinderen waren hem erg dierbaar. 
In 2010 overleed zijn vrouw en dat was een grote klap. Hij wist zich daar 
gelukkig goed overheen te zetten. Lou bleef toch op zeer hoge leeftijd 
bijzonder actief. Pas de laatste jaren namen zijn krachten af. Het kostte 
hem veel moeite om de regie over zijn leven uit handen te geven, maar 
hij was dankbaar met de hulp die hij kreeg. Dankzij de zorg van de 
kinderen en de thuiszorg is hij tot op het laatst thuis kunnen blijven.  
Op woensdag 22 februari is Lou begraven, naast zijn vrouw op de 
begraafplaats bij de toren na een dankdienst in de Moriakerk. 
We wensen Rina, Wim en Kees en hun gezinnen en ook Ria veel sterkte 
en Gods nabijheid toe in het verdriet om zijn overlijden. 
 
Kees de Pagter  
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Verjaardag 
Zaterdag 25 maart hoop ik mijn verjaardag te vieren. Fijn om dat weer 
Bij de Koster te doen waar Christel gastvrij voor koffie en thee en 
versnaperingen zal zorgen.  
Van 15.30 tot 17.30 bent u welkom voor een gezellig samenzijn met een 
namiddag borrel. Reuze leuk om elkaar te ontmoeten. 
 
 

Gemeentereis 
Onze gemeentereis (21-23 april) krijgt een vaste vorm, we hebben 
inmiddels een veelzijdig reisgezelschap. Ook de gastgemeente Mülheim 
ziet er met veel vreugde naar uit. We vertrekken rond 11 uur van “Bij de 
Koster” en we schatten in ongeveer 4 uur te moeten rijden vanwege 
drukte en wegwerkzaamheden. Tegen de avond op zondag zijn we weer 
terug in ons vertrouwde Westkapelle. Hopelijk voldaan van een mooie 
en goedverzorgde reis en na vele interessante ontmoetingen.  
In week 13 komen we voor een infoavond bij elkaar om de details te 
bespreken. Voor zover u zich opgegeven heeft, krijgt u een uitnodiging 
via de mail.  
Natuurlijk kunnen nog enkele gemeenteleden aansluiten, neem gerust 
contact met mij op (Info ligt achter in de kerk). 
 

 
Belijdeniszondag 
Op Palmpasen (zondag 2 april) hopen enkele gemeenteleden openbare 
belijdenis te doen van het geloof. Zij doen dat na hun persoonlijke keuze 
en de bereidheid een aantal keren bij elkaar te komen ter voorbereiding. 
Gedurende een aantal avonden spraken we intensief over de kerk en 
haar organisatie, haar geschiedenis en haar belijden. Ook spraken we 
over de persoonlijke verbondenheid en betrokkenheid op de kerk en de 
samenleving. Tevens was er ruimte om ook persoonlijk te groeien in 
geloof, te luisteren naar anderen en te delen wat belangrijk was. We 
kijken met veel voldoening terug op bijzondere gesprekken en 

Uit de pastorie 
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leermomenten. Bij het schrijven van het kerkblad staat de praktische 
voorbereiding op de dienst nog te bespreken. Onze aankomende 
lidmaten zien er met vreugde naar uit en velen in de gemeente met hen.    
De volgende gemeenteleden zullen hun ja-woord geven op de belijdenis:  

Cielo Eckhard 
Emma Verstraate 
Daisy de Pagter 
Dirk Wijnand van Bruggen 
Jeanine Kleijn 
Laurens Jan van Bruggen 

 
 
Ds. Peter van Bruggen 
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Periodieke gift met volledige aftrek van de belasting 
Als u een overeenkomst met de kerk sluit om gedurende minimaal 5 jaar 
elk jaar een bepaald bedrag te schenken dan kunt u dit volledige bedrag 
van uw inkomsten aftrekken. 
Het verzamelinkomen daalt dus met de grootte van dit bedrag.  
Hoe groot het voordeel is, is sterk afhankelijk van de grootte van het 
bedrag, uw inkomen en leeftijd (wel of geen AOW). 
 
Voorbeelden: 
1. Iemand geeft jaarlijks voor de Actie kerkbalans € 1000,- en sluit met 
de kerk hiervoor een overeenkomst voor minimaal 5 jaar. 
2. Een echtpaar koopt jaarlijks € 300,- collectebonnen en sluit hiervoor 
een overeenkomst met de kerk. Zij bepalen zelf hoe ze de 
collectebonnen besteden. 
3. Een echtpaar schenkt een jaarlijkse vrijwillige bijdrage van € 500,- en 
maakt elke week € 4,- aan collectegeld over waarvan € 2,- op de 
rekening van de kerk en € 2, op de rekening van de diaconie. 
Het echtpaar sluit een overeenkomst met de kerk voor een jaarlijkse gift 
van € 500,- + 52 x 2 = € 604 en een overeenkomst met de diaconie van  
€ 102,-. 
 
Belangrijk bij al deze voorbeelden is dat u alleen recht heeft op de 
belastingaftrek als u elk jaar een even groot bedrag schenkt. Dit bedrag 
mag gedurende het jaar ook in delen worden betaald, maar dat bepaalt 
u zelf. 
 
Voor meer informatie  
Jan Willem Reijnierse 
  

Uit de kerkenraad
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Giften ontvangen voor de kerk (dus geen kerkbalans en collectes) 
In de periode 24-01-2023 - 23-02-2023 ontvingen we geen giften voor de 
kerk. 
 

 
Actie Kerkbalans 
In januari en februari zijn in onze gemeente, met als organisatoren Ina 
en Jan de Witte, vele vrijwilligers op pad geweest om de enveloppen 
met de toezeggingen op te halen. Het voorlopige resultaat van 
toegezegde en binnengekomen bedragen is € 100.253,-. 
Als we dit vergelijken met het voorlopige resultaat van vorig jaar is dat  
ruim € 9.000,- (ruim 10 %) meer. Gezien het feit dat het aantal 
gemeenteleden in het afgelopen jaar door overlijden en uitschrijvingen 
is afgenomen, zijn we zeer dankbaar met dit resultaat. We zien de 
ontwikkeling dat veel gemeenteleden hun bijdrage hebben verhoogd 
waardoor er met minder leden toch een gezonde financiële basis blijft 
bestaan. 
De kerkrentmeesters danken alle vrijwilligers hartelijk voor hun inzet en 
alle gevers voor hun bijdrage! 
Actie Kerkbalans  2019: € 89.751,-  2020: € 93.442,- 
2021: € 92.965,-  2022: € 90.930,-  2023: € 100.253,- 
 
De kerkrentmeesters 
 

 
Redactielid gevraagd voor het Baken 
Het Baken wordt elke maand opgemaakt door Marisca Kasse.  
De controle gebeurt door Ria Willemse en Nelleke Reijnierse.  
Omdat het handig kan zijn om 2 redactieleden te hebben, vragen we  
iemand die Marisca kan vervangen, of in overleg bij toerbeurt het Baken 
opmaakt.  
Kun je overweg met Word en lijkt dit wel iets voor jou, dan kun je voor 
inlichtingen terecht bij Marisca, mckasse@zeelandnet.nl 
 
De kerkrentmeesters 
  

mailto:mckasse@zeelandnet.nl
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Samenvatting van de notulen van de kerkenraadsvergadering 
van woensdag 1 februari 2023, 19.30 uur, Bij de Koster 
Opening  
Ds. Van Bruggen leest een gedeelte voor uit Lucas 12, de gelijkenis van 
de rijke dwaas. Daarna gaat hij voor in gebed en zingen we lied 912. 
Verkiezing Moderamen. De kerkenraad gaat er mee akkoord dat het 
huidige Moderamen hetzelfde blijft. Ds. Van Bruggen dankt de 
kerkenraad voor het vertrouwen. 
 
Rapportages/verslagen/mededelingen/etc.  
Predikant. Het jaarlijkse gesprek met de predikant staat gepland voor 8 
februari 2023.  
Pastoraal Team. Via kerk tv kijken ook mensen mee die geen lid zijn van 
onze gemeente. Om deze mensen de gelegenheid te geven n.a.v. de 
dienst contact op te nemen met onze eigen predikant, zetten we op de 
laatste beamerdia, na de collecte, de contactgegevens. De predikant is 
dan tot een bepaald tijdstip telefonisch te bereiken voor een nagesprek. 
We gaan proefdraaien, de kerkenraad is akkoord. 
Diaconie. Er zal een Indische maaltijd worden georganiseerd; opbrengst 
voor het ZWO-project De Delta voor Indonesië.  
College van kerkrentmeesters. Het voorlopig opgehaalde en toegezegde 
bedrag van de Actie Kerkbalans is hoger dan vorig jaar. Hier zijn we erg 
dankbaar voor. Er is een offerte opgevraagd voor de aanschaf van 
zonnepanelen.  
Westkapelle 800 jaar. Er wordt gedacht over een tentoonstelling van 
oude ambachten en gereedschappen in de kerk. Verder wordt er 
gedacht aan een feestelijke kerkdienst. 
Clusterteam N.W. Walcheren. De clusterdienst is op 11 juni 2023 in 
Westkapelle. De voorbereiding is in gang gezet. 
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Voorstellen en mededelingen van het moderamen. Nieuwe versie 
Beleidsplan en Plaatselijke Regeling. Er moet nog een aantal dingen 
aangepast worden. Daarna kunnen Beleidsplan en Plaatselijke Regeling 
worden ondertekend. Vervolgens worden beide stukken op de website 
geplaatst. 
 
Erediensten  
Doopdienst 12 februari 2023 (Fenna Dronkers). 
 
Rondvraag 
Wordt aan gastpredikanten gevraagd uit welke Bijbelvertaling hij de 
schriftlezing leest? Er wordt aangegeven dat we verwachten dat gelezen 
wordt uit NBV21. 
 
Datum volgende vergadering:  
woensdag 22 maart 2023, 19.30 uur, Bij de Koster;  
datum moderamenvergadering: woensdag 15 maart 2023, 15.00 uur, Bij 
de Koster.  
 
Sluiting 
Ds. Van Bruggen sluit de vergadering. 
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Verantwoording collecten januari 2023 
1e collecte voor de Kerk en Diaconie (tussencollecte) 
Deze bracht in januari op:    €  715,47   
Een derde deel komt dus toe aan de diaconie            €  238,49     
en is daarnaar overgemaakt. 
 
Niet Diaconale 2e collecten (uitgang) januari 2023 
8 januari    Kerkverwarming                                    €  134,82   
15 januari    Ondersteuning Gemeenten              €  242,15 
22 januari    Missionair werk                                €  186,85   
29 januari    Kinderen en Jongeren                     €  144,85     
 
Diaconale collectes januari 2023 
1 januari   Collecte voor fruit en bloemen  €  170,70 
 
Giften van € 10,00 en € 50,00 voor de diaconie. 
Iedereen die hieraan heeft meegewerkt: Hartelijk dank!! 
 
Collectedoelen in maart 2023 
(Tweede collecten c.q. uitgangscollecten) 
 

• 12 maart    Binnenlandsdiaconaat    
Omzien naar gevangenen 
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte 
of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar 
barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, 
tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken naar 
herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die 
omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken 
tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de 
maatschappij.  
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• 19 maart     Missionair werk 
Ontdekken in Kliederkerk 
Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met 
elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een 
missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong én oud op een creatieve 
manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Het is een geweldige 
manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond 
hebben aan te spreken. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt 
kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop 
en liefde. 
        

• 26 maart    KIA Werelddiaconaat Bangladesh           
Bangladesh - Kansen creëren voor jongeren 
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder 
meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt 
vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide 
vakmensen, en worden daarvoor jongeren uit India aangetrokken.  
Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 
jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen en 
krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een 
eigen bedrijf kunnen starten.  
 

• 2 april    KIA  Protestantse kerk Kinderen en jongeren  
PaasChallenge: Terug in de tijd van de Bijbel 
Maar liefst zesduizend jongeren tussen de 10 en 17 jaar doen elk jaar in 
de week voor Pasen mee met de PaasChallenge. Met dit spel, dat 
gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, 
leven de jongeren zich in de karakters uit het paasverhaal in. Door 
middel van allerlei opdrachten ontdekken ze de betekenis van Jezus’ 
dood en opstanding en denken ze na over het einde van het kwaad en 
de duisternis. De PaasChallenge is leerzaam en verbindend. 

 
 
Potgrondactie 2023 
De bestelde zakken potgrond kunnen op zaterdag 18 maart tussen 10.00 
en 13.00 uur worden opgehaald op het adres Bazienstraat 9. 
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Lunch voor senioren 
Op 5 april is er weer een maaltijd voor senioren. We hopen elkaar te 
ontmoeten om 11.30 uur Bij de Koster, Markt 65. 
De lunch duurt tot ongeveer 13.30 uur en de kosten zijn € 10,- per 
persoon inclusief koffie/thee/water. 
 
De volgende data waarop u welkom bent zijn:  
3 mei en 7 juni. 
 
Wilt u deelnemen?  
Meldt u dan uiterlijk 1 week voor de betreffende datum aan bij 
Wilma Hoogesteger, telefoon 06 42827537 
Joost Gabriëlse, telefoon 06 51617129 
Ineke Maljaars, telefoon 06 20682923 
Opgeven kan ook via de mail: gabberj@zeelandnet.nl 

 
 
Seniorenbijeenkomst WOZOCO ‘De Kreek’ 
Op donderdag 6 april is er weer een seniorenbijeenkomst in Wozoco  
‘De Kreek’. In deze bijeenkomst zal het Heilig Avondmaal worden 
gevierd. 
Deze bijeenkomst is van 14.30 tot 16.00 uur, inloop is vanaf 14.00 uur.  
Wilt u opgehaald en/of thuisgebracht worden, neem dan contact op met 
Marja, tel. 06-30173436. 
 

Indische maaltijd 
Op maandag 27 maart organiseert de ZWO-commissie in samenwerking 
met de diaconie een Indische maaltijd Bij de Koster. De opbrengst van 
deze maaltijd komt ten goede aan het project de Delta voor Indonesië. 
De maaltijd staat klaar van 17.30 tot 19.30 uur. 
Tijdens deze uren kunt u binnenlopen wanneer het u het beste uitkomt. 
De prijs is € 15,- per persoon en moet bij binnenkomst contant worden 
voldaan. 

Activiteiten 
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Wilt u komen eten, meldt u dan voor 15 maart aan bij:  
Joost Gabrielse tel: 06 51617129 
Wilma Hoogesteger tel: 06 42827537 
Ineke Maljaars tel: 06 20682923 
Of via de mail: gabberj@zeelandnet.nl 
 

 
 
 
Mijn zomer was echt fantastisch! 
Zin in een onwijs leuke werkvakantie? Dan is Dabar iets voor jou! Bij 
Dabar doe je in teamverband animatiewerk met een Missie. Als team 
organiseer je toffe animatieprogramma’s voor kinderen, tieners en 
volwassenen en deel je het geloof op een manier die bij jou past.  
Dabar wordt op campings en in stadswijken in Nederland gedaan waar 
ook veel kinderen en tieners komen met een rugzakje. Kinderen die 
thuis weinig liefde krijgen en tieners die op zoek zijn naar echte 
aandacht.  
In 2022 zijn ook 2 pop-upcampings gestart. De kloof tussen rijk en arm 
neemt toe in Nederland. Jezus viel op doordat Hij oog had voor mensen 
aan de randen van de samenleving. Door Pop-up campings geven we 
gestalte aan het evangelie van Jezus Christus in deze wereld. Door 
vrijwilliger te zijn bij een Pop-upcamping kun je iets doen aan armoede 
in Nederland. 
Door het doen van Dabar kun je echt verschil maken in levens van 
mensen. En je hebt ook gewoon een supertijd met je team en je groeit in 
geloof. Een Dabarteam bestaat uit zo’n 5 tot 8 jongeren (leeftijd van 17 
t/m 25 jaar). Je kunt een week of twee aaneengesloten weken Dabar 
doen. Ontdek welke Dabarlocaties er zijn op www.izb.nl/dabar.  
Je kunt je aanmelden met vrienden of individueel. Deelname is gratis. 
Ben je ouder dan 25? Dan is het campingpastoraat wellicht een mooie 
kans om van betekenis te zijn. Lees er meer over op de website 
www.izb.nl/dabar/campingpastoraat . 

  

tel:06
http://www.izb.nl/dabar
http://www.izb.nl/dabar/campingpastoraat
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Knutselclub op 17 maart 
De knutselclub is voor jongeren vanaf groep 7 t/m 15 jaar uit 
Westkapelle. Het is Bij de Koster op vrijdagavond 17 maart, aanvang 
19.30 uur tot ong. 21.30 uur.  
Het kost € 2,- en je krijgt daarvoor wat te drinken en chips. 
 
Nu jullie dit stukje lezen, zijn er dit seizoen al een paar knutselclubs 
geweest. Zo hebben we verschillende knutselwerkjes gedaan. En er 
volgen er natuurlijk nog meer! We houden rekening met welk seizoen 
het is en kijken welk knutselwerk erbij past. Het komt ook voor dat we 
aan de kinderen zelf vragen wat ze graag eens willen knutselen!  
We maken altijd eerst een voorbeeld zodat de jongeren kunnen zien wat 
de bedoeling is. Zo kunnen ze iets soortgelijks maken! 
 
De volgende knutselclub is op vrijdag 12 mei. We sluiten het seizoen af 
in juni met een gezellige BBQ en bingo! 
Iedereen is welkom, met iets leuks naar huis gaan is mooi, gezelligheid is 
net zo belangrijk. Lekker kletsen onder het verven, timmeren of wat dan 
ook! 
 
Groetjes, 
Han Reijnhoudt, Harriët van Moolenbroek, Joost Kerckhoff, Astrid 
Maljaars, Wim Hoogesteger, Tanja Houmes en Karlien van Sluijs 
 
Een impressie van het knutselwerk: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s zijn ook te zien op de site van de kerk. www.pgwestkapelle.nl en 
op de facebookpagina: facebook/knutselclub-westkapelle.nl  
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Bij veel mensen is Ab Hoogstrate bekend als koster van Moria en als 
beheerder van het jeugdgebouw. Beide taken worden nu niet meer 
uitgeoefend, maar toch reden om eens nader kennis te maken met Ab.  
Ab, je komt oorspronkelijk toch niet uit Westkapelle?  
Nee dat klopt, ik ben geboren in Goes maar we woonden met het gezin 
in Kapelle-Biezelinge. Thuis hadden we een tuinderij. Een oom van mij 
was Adrie Hoogstrate. Die heeft jarenlang met groente en fruit op 
Westkapelle geleurd. In Kapelle woonde ook de familie Schmidt waarvan 
de vader dominee was. Dat waren goede kennissen van ons. Natuurlijk is 
schrijver/dichter Annie M.G. Schmidt de bekendste. Ik heb nog als klein 
kind bij haar op schoot gezeten.  
 
Welke opleiding heb je gedaan?  
Na de lagere school ben ik naar de ambachtsschool in Goes gegaan. Heb 
daar timmeren en metselen geleerd. Eigenlijk wilde ik orgelmaker 
worden. Dat is er nooit van gekomen. Wel heb ik voor particulieren wat 
reparaties aan orgels gedaan en een klavecimbel voor mezelf gemaakt. 
Dat heeft jaren in de kamer gestaan en is veel bespeeld.  
 
Het orgelspel heeft je altijd geboeid?  
Dat heeft het zeker. Ik was nog jong en toen speelde ik al in allerlei 
kerken in de buurt van Kapelle. Het maakte mij niets uit of het nu 
katholiek, hervormd of gereformeerd was, het spelen zelf vond  
ik mooi om te doen.  
Ook kreeg ik toen les aan de muziekschool in Goes en was ik lid van een 
orgelvereniging. Alles om beter te kunnen spelen.  
 
Je werd dus geen orgelmaker maar wat dan wel?  
Ik ben begonnen als tekenaar bij Bronswerk Feyenoord. De naam doet al 
vermoeden dat dit bedrijf uit Rotterdam kwam en dat klopt, maar ze 
hadden ook een afdeling in Middelburg. Het bedrijf was actief op het 
gebied van verwarming en airco. Toch wilde ik na verloop van tijd eens 
wat anders en dat werd boekbinder bij Van de Woestijne, ook in 
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Middelburg. In begin was dat echt handwerk maar later werd dat steeds 
minder en verdween ook het plezier in dit werk. Vanuit Kapelle ging ik 
altijd met de trein of op de racefiets naar Middelburg.  
 
Hoe ben je op Westkapelle terecht gekomen?  
In 1977 zag ik een vacature in Westkapelle voor koster en beheerder van 
het jeugdgebouw. Hierin werden o.a. feesten en partijen gegeven. Dat 
leek me wel mooi werk en ik heb dan ook gesolliciteerd en werd 
aangenomen. Ik moest wel nog mijn horeca papieren halen vanwege  
het werk in het jeugdgebouw.  
Uiteindelijk heb ik het bijna 40 jaar gedaan een flink deel van de tijd 
samen met Janny.  
 
En nu? Hoe breng je nu de tijd door?  
Vervelen is totaal niet aan de orde. Vaak ga ik wandelen met mensen die 
in de Wozoco verblijven.  
Verder coördineer ik samen met Mieke Louwerse de burenhulp en het 
blijft niet alleen bij coördineren. Als vrijwilliger help ik ook op allebei de 
vuurtorens via het Polderhuis. En af en toe eens een uitje zoals 
binnenkort weer een kloosterweekend. Je gaat dan een weekend mee in 
het ritme van de monniken. Heel mooi om dat te doen en je krijgt weer 
nieuwe inzichten en leert ook andere mensen kennen.  
Tenslotte ben ik nog actief als diaken in de kerk.  
 
Heb je ook nog tijd voor hobby’s?  
Al jaren maak ik modellen van karton. Die modellen kunnen echt van 
alles zijn, van voertuigen en vliegtuigen tot kerken en allerlei andere 
gebouwen. Die staan op de zolder opgesteld en zijn qua aantal bijna 
ontelbaar. Er zitten duizenden uren werk in maar is erg leuk om te doen. 
Wandelen en fietsen doe ik ook erg graag. Zo heb ik 9x de 4-daagse 
gelopen. En wat fietsen betreft…als 6 jarige jongen logeerde ik bij mijn 
oma in Souburg. Ik ben toen via de kapel van Hogelande naar de 
vuurtoren van Westkapelle gefietst en was een hele dag onderweg. 
Mobiele telefoons waren er toen nog niet dus begrijpelijk was men toch 
wel ongerust geworden. Verder hebben kastelen, kerken en kathedralen 
in met name Frankrijk mijn interesse.  
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Heeft geloof altijd een rol gespeeld in je leven?  
Dat heeft het zeker en dat begon al thuis. Al snel werd ik organist in 
allerlei kerken en zo krijg je natuurlijk ook veel mee van de preek en dus 
het geloof. En nu ik geen koster meer ben, sla ik nooit een dienst zomaar 
over.  
 
Ab bedankt voor de ontvangst en de koffie in je knusse woonkamer en 
vooral ook de rondleiding langs de modellen van karton die je in de loop 
van de jaren hebt gemaakt. En hopelijk kun je nog lang al het 
vrijwilligerswerk en je hobby’s voortzetten.   
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Jezus in Nazaret 
 
Synagoge 
Jezus gaat op sabbat altijd naar de synagoge. Synagoge is een Grieks 
woord, en het betekent: plaats om samen te komen. Joden kwamen er 
bij elkaar om samen te bidden, te eten en uit de heilige boeken te lezen. 
Dat zijn de boeken die wij nu het Oude Testament noemen. De mannen 
mochten om beurten een stukje voorlezen. Daarna gingen ze praten 
over wat de tekst volgens hen betekende. Ook nu zijn er nog veel 
synagogen. En joden komen er nog steeds samen om elkaar te 
ontmoeten en over God te leren. 
 

 
 

Kinderrubriek 

Teken de boekrol 
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Jezus las: ‘God heeft mij uitgekozen. Daarom is zijn Geest bij mij.  
God heeft mij gestuurd om mensen die het moeilijk hebben, te helpen’. 

Lucas 4: 18 
 

 
 

Puzzel 
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Adressen ziekenhuizen en verpleeghuizen 
Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of 
verpleeghuis is opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste 
adres niet weet. We helpen u daarbij door hieronder een lijst te zetten 
met postadressen van inrichtingen waarin onze zieken vaak liggen. Weet u 
ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan 
wordt vermelding daarvan op prijs gesteld, maar nodig is het niet. Wel 
graag namen met de juiste voorletters en bij vrouwen zo mogelijk de 
meisjesnaam erbij. Ook is het niet verkeerd om bij vaak voorkomende 
namen achter de naam tussen haakjes de woonplaats te vermelden. 

De adressen zijn: 
SVRZ Waterwel  Agathastraat 26                    4363 BD Aagtekerke 

SVRZ Simnia, zorgcentrum  Simniapad 1 4357 HJ Domburg 

Universitair Ziekenhuis Antwerpen  Wilrijkstraat 10 2650 Edegem, B 

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Goes ‘s Gravenpolderseweg 114    4462 RA Goes 

Emergis   Oostmolenweg 101 4481 PM Kloetinge 

SVRZ Ter Poorteweg  Ter Poorteweg 29 4371 RM Koudekerke 

SVRZ Tulpstraat                                                                  Tulpstraat 4                                 4371 EB Koudekerke 

Verpleegcentrum Buitenrust  Buitenruststraat 221 4337 EP Middelburg 

Zorgcentrum Eben-Haëzer   Briandlaan 2 4334 GP Middelburg 

SVRZ ‘t Gasthuis  Noordpoortplein 2 4331 RN Middelburg 

Hof Mondriaan  Vrijlandstraat 28 4337 EE Middelburg 

Hof ’t Seijs   Griffioenstraat 40 4334 BK Middelburg 

Verpleeghuis Willibrord Bachtensteene 14 4331 AC Middelburg 

SVRZ De Egelantier Egelantier 1 4356 JS Oostkapelle 

Zorgcentrum De Zoute Viever Dongestraat 1 4388 VJ Oost-Souburg 

Erasmus Medisch Centrum Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam 

Sophia Kinderziekenhuis Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam 

Oogziekenhuis Rotterdam Schiedamse Vest 180 3011 BH Rotterdam 

ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen Wielingenlaan 2 4535 PA Terneuzen 

Zorgcentrum Nieuw-Sandenburgh Sandenburghlaan 2  4351 RL Veere 

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Vlissingen Koudekerkseweg 88 4382 EE Vlissingen 

Zorgcentrum Ter Reede Vredehoflaan 370 4382 CJ Vlissingen 

Verpleeghuis Picassoplein Pablo Picassoplein 87 4382 KB Vlissingen 

Buurtzorgpension Vlissingen Joost de Moorstraat 27 4382 HK Vlissingen 

SVRZ het Krekepad    Krekepad 1 of 3 4361 JJ Westkapelle 

Admiraal De Ruyter Ziekenhuis Zierikzee Koning Gustaafweg 2   4301 NP Zierikzee 

 
 


