


Uit Liefde voor jou

veertigdage
die laten zi

inspireert Jezus ons ot'o » dag van vandaag. In de
Veertigdagentijd geven we zijn liefde door: aan mensen
dichtbij en ver weg.

Als de liefde belangrijk is
om jein te leven in verhalen
van de ander, dan is dat

passend bij de lezing.




De eerste schikkingen hebben
een sober karakter.

De Veertigdagentijd begint
immers met een periode
bezinning en reflectie
liturgische kleur is

gedurende de hele

paars. Naarmate w

bij Pasen zijn worden
schikkingen kIeur |

Met Pasen verandert de kIeur naar wit.

Biddag 8 maart 2023
Lezen Marcus 6:30-44

Toen Hij uit de boot stapte, zag Hij een grote menigte en
voelde medelijden met hen, want ze waren als schapen
zonder herder, en hij onderwees hen ’
(Marcus 6:34)

Kernwoorden:
water, liefde, toekomst







