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Advent en Kerst 2022
Aan tafel! Plek voor iedereen

De tafel is de basisgedachte, de tafel waaraan '
iedereen genodigd wordt, mee mag doen, lq ‘

e
Lo
.

het leven kan vieren met alle ups en downs e;l P
waar God aanwezigis. In de lezingen op de ‘¥
adventszondagen gaat het over vier vrouwen = |
die verbonden zijn met de levenslijn in de % .'
geschiedenis van Jezus. Zij zijn (me)de dragers *
van de tafel. Per zondag gaat het verhaal over

één van deze vrouwen, één van deze dragers. De tafelis
vierkant, een verwijzing naar de eerste altaren in de tempel.

Kerst
Zondag 25 december 2022

Lezen: Lucas 2:1-7, en Matteus 1:18-27

En zij bracht een zoon ter wereld,
haar eerstgeborene.

Ze wikkelde Hem in doeken

en legde Hem in een voederbak,
omdat er voor hen geen plaats
was in het gastenverblijf.




Stralend licht

de nieuwe dag begint
met sterren in de nacht




