Bloemschikking

3e Adventszondag 11 december 2022




Advent en Kerst 2022
Aan tafell Plek voor iedereen

De tafel is de basisgedachte, de tafel waaraan

iedereen genodigd wordt, mee mag doen,

het leven kan vieren met alle ups en downs en

waar God aanwezigis. In de lezingen op de o
adventszondagen gaat het over vier viouwen ‘ : _
die verbonden zijn met de levenslijn in de i S q m > |
geschiedenis van Jezus. Zij zijn (me)de dragers / /

van de tafel. Per zondag gaat het verhaal over

één van deze vrouwen, één van deze dragers. De tafel is

vierkant, een verwijzing naar de eerste altaren in de tempel.

3e Advent

Zondag 11 december 2022 gany

Lezen: Jozua 6:22-25, Mattetis 1:5 Wi L8

Maar de hoer Rachab werd door
Jozua gespaard, samen met haar
hele familie.

De rode kleur verwijst naar het rode
koord datRachab uit het raam hing.
De vleugeltjes van de es verwijzen
naar Rachab die haar oude leven
verlaat en een nieuw leven begint.




Verbonden met het rode koord
vruchten van ware liefde
te vinden in vrijheid.




