Bloemschikking

2e Adventszondag 4 december 2022




Advent en Kerst 2022
Aan tafel! Plek voor iedereen

De tafel is de basisgedachte, de tafel waaraan

iedereen genodigd wordt, mee mag doen, het

leven kan vieren met alle ups en downs en

waar God aanwezig is. In de lezingen op de
adventszondagen gaat het over vier vrouwen

die verbonden zijn met de levenslijn in de

geschiedenis van Jezus. Zij zijn (me)de dragers

van de tafel. Per zondag gaat het verhaal over

één van deze vrouwen, één van deze dragers. De tafel is
vierkant, een verwijzing naar de eerste altaren in de tempel.

2e Advent
Zondag 4 december 2022
Lezen: Ruth 4:13-17, Mattels 1:5

Je schoondochter, die je meer lief
heeft dan duizend zonen, heeft hem
gebaard. De korenaren staan symbool
voor het broodhuis,Betlehem,

waar Ruth terecht komt.

De pinusnaaldenvan de pijnboom
voor het verdriet van Ruth enNaomie.




Reis naar het onbekende
pijn om het vertrouwde.
Genadebrood

aan Boaz’ tafel.




