Bloemschikking

5e zondag 40-dagentijd 3 april 2022

achimoeaigen,
zullen de aarde

Zalig die hongeren en dorsten
naar de gerechtigheid, want
7ij zullen verzadigd worden.




Schikking 5¢ zondag 3 april

Lucas 20: 9 - 19

De man met de wijngaard

Op weg naar Jeruzalem wordt steeds
duidelijker wat Jezus staat te wachten.
De manier waarop Jezus er nu al
woorden aan geeft en vooruitziet op
wat komen gaat, doet je beseffen dat
hier iemand spreekt die de regie heeft
over de situatie. Jezus weet wat er
gaat komen, maar ontwijkt de situatie
niet.

Het toekomstige lijden staat centraal
op twee manieren, een verwijzing naar
het lijden van Jezus en de tekst uit
Johannes 15: “lk ben de wijnstok en
jullie zijn de ranken. Als jullie in Mij
blijven en Ik blijf in jullie, brengen jul
veel vrucht voort. Want zonder |V|Ij
kunnen jullie niets doen.”

De rank en de druif horen bij el
evenals het werken in de wijng
bijdraagt aan deze verbinding.




