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Schikking 4¢€ zondag 27 maart

Lucas 15: 11— 32

De verloren zoon.

In deze gelijkenis staat het huis van
God centraal. Daar is voor iedereen
plek en het is er goed. Voor de oudste
zoon, die is gebleven, maar al die tijd
nog niet ontdekt heeft dat hij het beter
heeft dan hij beseft. Voor de verloren
zoon, die na een verkwist leven naar
huis komt voor een nieuwe start.

Tussen de kale takken staan
de eerste bloesems.
Feestelijk en symbool voor
een nieuw begin.




