


Veertigdagentijd 2022

Het jaarthema van de Protestantse Kerk is "Van U is de
toekomst’. In de toelichting op de website is te lezen: ”De
mooiste dingen in het leven vallen ons toe. Je levenslust. lemand
die voor je kiest, die jou liefheeft. Ervaringen die het leven van
alledag kleur geven: van een fascinerende zonsopgang tot de
hartelijke woorden van iemand in je omgeving. Het zijn de kleine
en grote verrassingen die het leven van alle dag glans geven. Je
kunt ze zelf niet organiseren, je ontvangt ze. De kerk is bij uitstek
een plek van zulke verrassingen”.

De lezingen deze veertigdagentijd zijn uit Lucas. Je zou kunnen
zeggen: met Lucas lopen we zo de toekomst tegemoet. Een
nieuwe toekomst, die zich opent met Pasen. Op weg naar die
toekomst lopen we achter Jezus aan. We blijven geen
toeschouwers, maar worden door drie gelijkenissen het verhaal
ingetrokken en gevraagd keuzes te maken. Anders gezegd: God
opent een nieuwe toekomst en nodigt ons uit daar deelgenoot
van te worden.

De schikking heeft een natuurlijke uitstraling, is transparant en
luchtig. Daarmee wordt benadrukt dat door de genade er altijd
zicht blijft op het onbekende, op het onverwachte, op het
Goddelijke.




le zondag 6 maart

Lucas 4:1-13 Verzoeking in de woestijn
We lopen aan de hand van Lucas eerst me
Jezus de woestijn in en lezen hoe Hij word
uitgedaagd door Zijn tegenstander. Ook
mens wordt op de proef gesteld. Er zijn dr
vergezichten die aanlokkelijk zijn, maar '
niet leiden naar waar het echt om gaat. Er
staat: de mens leeft niet van brood alleen.
Tussen de grassenstructuur staan
tarwearen en gerstearen , als verwijzing
naar die zinsnede.

De primula’s — hemelsleutel —
staan symbool voor datgene
waar het om gaat,
betekenisgeving.




